INDISCHE NEDERLANDERS ONDER DRUK

zij mee dat er Indische Nederlanders waren die spionage hadden bedre-
ven of meegewerkt hadden aan ‘het ontwerpen van geheime plannen om
de vorige regering weer te herstellen, en andere dergelijke handelwijzen’
— daarmee bevond de groep zich ‘op de verkeerde weg’:

‘De Indo’s moeten immers niet vergeten dat zij op Java geboren en getogen zijn
en geen ander vaderland hebben dan Java ... Laten daarom de Indo’s de
bedoelingen van het leger van Dai Nippon op prijs stellen en laten zij als
ingezetenen van Java met inspanning van al hun krachten arbeiden aan de
opbouw van het nieuwe Java dat immers ook htin vaderland is.’

Het bleef nu niet bij woorden: de groep der Indische Nederlanders
werd, zou men kunnen zeggen, door het Japanse bestuur officieel erkend:
Indisch-Nederlandse kinderen werden toegelaten tot het lager onderwijs
(de volksscholen), Indisch-Nederlandse bankrekeninghouders kregen het
recht, een deel van hun saldo’s op te nemen en Dahler werd benoemd
tot afdelingshoofd bij een voortzetting van het eerder genoemd Kantoor
voor Indo-Europese Zaken, nl. het Kantoor voor personen van gemengde
afkomst: het Kantor Oeroesan Peranakan oftewel het Kop. De betekenis
van dit alles werd toegelicht in een radiotoespraak van het hoofd van het
departement van Algemene Zaken, kolonel Jamamoto, de opvolger van
kolonel Nakajama (hij zei o.a. dat het Japanse militaire bestuur bereid
was verzoeken om vrijlating van geinterneerde Indisch-Nederlandse
mannen in welwillende overweging te nemen) en ook, op 27 september,
in een radiotoespraak van Dahler'; deze herinnerde aan de actie van
‘Douwes Dekker die onze groep heeft wakker geschud om ons tot besef
te brengen van onze positie, welke wij in de Westers-imperialistische
maatschappij innemen, en heeft betoogd dat wij Aziaten zijn als de
Indonesiérs’; helaas, de kranten waren de Indische Nederlanders gaan
‘vergiftigen’: zij wilden Nederland als hun vaderland zien. Evenwel:
‘dank zij de Heilige Oorlog van Groot-Oost-Azié’ waren ‘de Nederland-
se staat en het Nederlands imperialisme’ weggevaagd. Wel was ‘de
grootste groep’ daar nog niet door ‘ontnuchterd’, maar dat behoefde niet
. zo te blijven — wat het Japanse militaire bestuur nu had gedaan, was een
‘weldaad, gesproten uit een nobel hart.’

Nieuwe ‘weldaden’ volgden: in de laatste dagen van september wer-
den geinterneerde Indische Nederlanders die zeven Indisch-Nederlandse
of Indonesische overgrootouders hadden, vrijgelaten en zij die er maar
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