
DAHLERS ACTIE / NIEUWE REGISTRATIE

één hadden, geïnterneerd en in oktober vond de derde registratie van de
Indische Nederlanders plaats: nu een registratie per gezin, waarbij de
gezinshoofden voor zichzelf en al hun gezinsleden nieuwe formulieren
moesten invullen - op vervalsingen werd een gevangenisstraf gesteld van
ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste f 100.

Waarom die nieuwe registratie? 'Men vermoedt', noteerde Bouwer, 'dat
de Japanners zoeken naar een groot aantal valse registratiekaarten, met
valse stempels, valse namen en alles wat maar vals kan zijn.' 1 Er werd
tevens door de Japanners bekendgemaakt dat zij voortaan gelden ter
beschikking zouden stellen om behoeftige Indische Nederlanders op te
vangen - daar werd evenwel een prijs voor gevraagd: de gehele steun-
verlening (wij komen er straks op terug) moest onder het Kop, het Kantor
Oeroesan Peranakan, gaan ressorteren.

De derde registratie ging, voorzover er Indonesische krachten bij
betrokken waren, met veel chicanes gepaard. Die hingen samen met het
feit dat de Indonesiërs er over het algemeen niets voor voelden om de
Indische Nederlanders als 'Aziaten' te erkennen. 'Een onderzoek onder
alle lagen van de Indonesische bevolking heeft uitgewezen', zo rappor-
teerde eind september '43 een Indonesiër aan het Japans militair bestuur",
'dat niemand instemt met de plannen die in de verschillende redevoe-
ringen zijn uiteengezet. De verschillen tussen Indo-Europeanen en In-
donesiërs zijn te groot dan dat zij zomaar opzijgeschoven kunnen wor-
den.' Omgekeerd was, aldus dit rapport, op die plannen ook door de
Indische Nederlanders afwijzend gereageerd - een verpleegster had tegen
haar Indonesische naaister gezegd: 'Ik wil niet met de Indonesiërs gelijk-
gesteld worden, liever sterf ik', en een Indische Nederlander, 'die er
misschien toe gebracht kan worden de plannen van de regering te
steunen', had aldus zijn opinie weergegeven:

'Dahler is niet geliefd bij de Indo's, daarom is ons vertrouwen in hem niet
groot. Omgang tussen Indo's en Indonesiërs is er bijna niet ... Het stuit ons tegen
de borst dat wij onze kinderen naar de volksschool moeten sturen, waar zij steeds
door de Indonesische kinderen [zullen] worden bespot.

Twee jaar lang zijn wij door de Japanners beschouwd als vijanden. De regering
had geen aandacht voor onze vrouwen die in bordelen of hotels zijn gestopt.
80% van de Indo-Europese mannen zijn krijgsgevangenen' en 10% is als burger
geïnterneerd. Tot wie zijn de redevoeringen eigenlijk gericht? ... Als er Indo's

I Bouwer: 'Dagboek', p. 201 (25 okt. 1943). 2 Tekst van het rapport d.d. 29 sept.
1943' NI, p. 460-61. 3 Het werkelijke percentage was lager: misschien omstreeks
60%.


