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uitgezocht, door onvriendelijke en onwelwillende houding in de hand gewerkt!
Later gehalte personeel verbeterd. Oude werkers, na kwaad gesticht, door Nippon
weggewerkt. Moeilijk, verkeerde gedachte publiek over kantoor te verbeteren.
Daar zorgt Nippon trouwens voor dat dit niet gebeurt. Publiek vergeet dit. Geen
appreciatie voor vele goede dingen die vanuit dit kantoor emaneren, althans er
toe bijdragen, onvermijdelijke straf- en plaagmaatregelen van Nippon verzacht bij
uitvoering.' 1

Van dat laatste gafBastiaans in een beschouwing over Dahler, aan wie
hij personen die zich met klachten tot hem gewend hadden, doorgaf,
enkele voorbeelden. Wij citeren:

'Heer Dahler belast met propaganda en politieke aangelegenheden op Perana-
kan-kantoor. Voelt zich meer Indonesiër dan Europeaan. Heb nooit over 'politiek'
met Zijn Edelgestrenge gesproken. Kenner vele Indonesische talen. Eigenaardige
figuur, die door dik en dun eigen overtuiging doorzet. Is overigens in gewone
doen vriendelijk en hulpvaardig. Volgende gevallen meegemaakt.

Een jonge dame, netjes gekleed, verzorgd, komt opgewonden lokaal binnen.
Tranen in ogen, kan haast niet spreken. Glas water ter opwekking aangeboden.
Volgend gesprek:

'Bent u wat opgeknapt? Vertelt u maar eens, wat er aan de hand is.'
'Meneer, mijn zuster is opgepakt. Zij heeft zich, pas van Bandoeng teruggeko-

men, bij de PID gemeld om reispas terug in te leveren. Daar is zij toen ruw
behandeld en aangehouden.'

'Om welke redenen, juffrouw?'
'Mijn zuster heeft een Van Galen-broche aan" en die broche hebben zij bij de

PID van haar borst afgerukt.'
'Wel wat onvoorzichtig van uw zuster om zo getooid zich naar het hol van

de leeuw te begeven.'
'Zij heeft er niet aan gedacht. Zij is pas ziek geweest en thuis wachten haar

kinderen op de moeder. Een goede vriend van mij, een hoge Nippon'se officier,
tot wie ik mij eerst gewend heb, kan mij niet helpen en heeft mij naar dit kantoor
verwezen.'

De jonge dame bij heer Dahler gebracht, die na aanhoring relaas de PID heeft
gebeld. Getrouwde zuster kon naar huis.

Een andere juffrouw, peranakan, doch zeer blond, werd op Senen, waar zij
inkopen deed', door jeugdige rechercheur, blijkbaar pas afgestudeerd van z.g.
politieschool en dus zeer actief, aangehouden met sommatie op het politiebureau

I W. eh. J. Bastiaans: Verslag, p. r8. 2 Een in '40 in Indië verkrijgbare broche die
een herinnering was aan de in de Meidagen van '40 bij Rotterdam door de Luftwaffe
tot zinken gebrachte torpedobootjager 'Van Galen'. ' Dit was een inheemse markt
te Batavia.


