INDISCHE NEDERLANDERS ONDER DRUK

bewijs) stond een aanzienlijke versterking van het offensief dat op hun
politieke gelijkschakeling was gericht.

In alle steden op Java waar grote aantallen Indische Nederlanders
woonden, werden onder auspicién van het Kop nieuwe comités opgericht
die de belangen van de Indische Nederlanders moesten behartigen: de
Kaoem-Indo-comités (comités van het Indo-volk). Die comités waren het
die, toen in ’43-"44 door de Japanners op heel Java het tonarigoemi-stelsel
werd ingevoerd, voorstelden wie daar, wat de Indische Nederlanders
betrof, een functie in zouden krijgen. Elke wijkgemeenschap kreeg een
door acht helpers, hantsjo’s, bijgestane leider, de koemitsjo; de wijken
waren samengevat in districten, aza’s, met een azatsjo aan het hoofd en
elke maand moesten alle wijkbewoners een vergadering bijwonen waar
de koemitsjo de consignes doorgaf welke hem op een aza-vergadering
waren verstrekt. Soms woonden de Indische Nederlanders in wijken waar
ook Indonesiérs woonden, maar meestal bewoonden zij aparte wijken
waarin zij alle bij het tonarigoemi-stelsel behorende functies moesten
uitoefenen. Niet onbelangrijke functies! Voor de distributie en de ar-
beidsinzet, om slechts deze te noemen, werd van het tonarigoemi-stelsel
gebruik gemaakt.

In Malang (en wellicht ook elders) begon de Kaoem-Indo met het
uitdelen van nieuwe registratie-formulieren (de vierde registratie all),
waarop men niet alleen de gegevens over de afstamming opnieuw moest
vermelden maar ook antwoord moest geven op twee vragen: ‘Heeft u
afstand gedaan van de Nederlandse regering?’ en “Voelt u zich Aziaat?’
‘Zo op het eerste gezicht eenvoudige vragen’, schreef M. Moscou-de
Ruyter, woonachtig in het z.g. Tuindorp te Malang waar talrijke Indische
Nederlanders woonden, maar dat waren die vragen natuurlijk niet.

‘Er kwam herrie, tweespalt. Er werd verteld, zelfs door commissieleden van
de Kaoem-Indo, dat als je deze vragen met ‘nee’ beantwoordde, je werd gehaald
en op transport gesteld met f 10 en een klein koffertje. Je zou dan naar een klein
eiland worden gebracht, waar je dan maar moest zien te leven. Het werd nog
erger, toen een Javaan, de azatsjo . .. van een complex wijken in het Tuindorp,
zei: ‘Voor de Indo is er altijd plaats, al is het midden op zee . . ” Velen riskeerden
alles en vulden ‘nee’ in, anderen weer uit angst ‘ja’. Weer anderen, onder wie ik:
‘Tidah mengapa’ (‘onverschillig’). Deze registratie heeft maanden en maanden
geduurd. Telkens werd de termijn verlengd, waarin je de beantwoording kon
veranderen.’!

' M. Moscou-de Ruyter: Vogelvrij, p. 141—42.
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