
DE 'KAOEM' -INDO-COMITÉ'S

Het spreekt vanzelf dat de Kaoem-Indo in een stad alsMalang voor de
onder het nieuwe stelsel te verdelen functies de keuze maakte uit diege-
nen die als eersten de twee weergegeven vragen met 'ja' hadden beant-
woord. In het Tuindorp, dat in acht wijken was verdeeld, werd overigens
een Indonesiër azatsjo en werden Indonesiërs tot koemitsjo (in het Indo-
nesisch: ketoea, 'oudste') benoemd. Zij kozen plaatsvervangers, foekoe's
('vice's'), die een groot deel van het werk deden, en dat werden in het
Tuindorp meest Indisch-Nederlandse vrouwen. 'De ketoea's', aldus weer
M. Mosecu-de Ruyter,

'waren voor het grootste deel van de dag op kantoor, dus alle mogelijke werkjes,
de distributie van voedsel, handtekeningen zetten en geschillen beslechten,
kwamen op de foekoe neer. Werd er een vergadering gehouden en was de ketoea
verhinderd of had geen zin (dit kwam dikwijls voor bij javanen), dan moest de
foekoe gaan en wee je gebeente als het verslag niet in orde was.

. . . De ketoea's waren absolute heersers ... Ze kregen de bevelen wel van de
azatsjo, maar toch mochten ze naar eigen believen veranderingen aanbrengen.
Eens per maand was er een vergadering van de ketoea's bij de azatsjo en de dag
daarop bij alle ketoea's, ieder in zijn eigen wijk; de bewoners van die wijk moesten
daar komen ... De ketoea liet ook bij ieder huis een briefje afgeven met daarop
vermeld de dag en uur waarop de vergadering te zijnen huize werd gehouden
... (We) moesten elke keer opnieuw leren (want het was nooit goed), op japanse
wij ze te buigen en te groeten: in rijen staan met het gezicht naar Tokio gericht;
buigen, bidden voor de gevallenen in de strijd (geen Europeanen natuurlijk maar
inlanders en jappen), buigen en weer zitten, waarna de vergadering werd ge-
opend."

Naast het tonar(goemi-stelsel had het Japans militair bestuur op Java
(wij komen er in het volgend hoofdstuk op terug) een nieuwe massa-
organisatie opgericht die een Japanse naam droeg: de Djawa Hokokai, de
Organisatie voor Dienstbaarheid van Java, welnu: begin mei '44 werd in
Batavia een grote bijeenkomst van Indische Nederlanders belegd, waar
Dahler, die in het comité van voorbereiding had gezeten de Indische
Nederlanders opriep, met de Djawa Hokokai samen te werken. De meeste
aanwezigen lieten zijn woorden over zich heen gaan - zij hadden Dahler
al leren kennen als een figuur die dan wel aan Japanse kant stond maar
die persoonlijk nimmer aggressief optrad en van wie dus geen bijzondere
gevaren te duchten waren. Begin september '44 evenwel tekenden die
gevaren zich wèl af: van den Eeckhout en enkele gelijkgezinden, vrijge-
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