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laten uit het grote interneringskamp te Tjimahi, vestigden zich in Batavia
en dat betekende dat het Kop in het algemeen en speciaalook wat de
hulpverlening betrof, goeddeels gedomineerd werd door de Pagi-groep.

Wie dat als eersten te merken kregen, waren de Indisch-Nederlandse
jongeren in Batavia.

Hun waren, evenals elders op Java, begin '44 door de Kaoem-Indo de
twee eerder gememoreerde vragen voorgelegd: 'Heeft u afstand gedaan
van de Nederlandse regering?' en 'Voelt u zich Aziaat?' Omstreeks
vier-vijfde van die jongeren had geweigerd die vragen met 'ja' te beant-
woorden. Vervolgens waren eind april in Batavia twee groepen door de
PID gearresteerd en enige tijd vastgehouden. Nadien was de weigerende
houding van de meeste jongeren voor kennisgeving aangenomen. Tot
ergernis van van den Eeckhout! Hij liet in september' 44 te Batavia alle
Indisch-Nederlandse jongemannen van zestien tot drie-en-twintig jaar
.bijeenroepen - zij moesten persoon voor persoon verklaren of zij pro-
of anti-Japans waren. De eerste groep, op 13 september opgeroepen, van
wie de meesten weigerden zich ten gunste van Japan uit te spreken, kreeg
allerlei beledigingen naar het hoofd geslingerd door aanhangers van van
den Eeckhout - het was duidelijk dat het de volgende dag, toen de tweede
groep zich moest uitspreken, tot tumult kon komen. Bogaardt was in-
middels gearresteerd - zijn opvolger als hoofd van de steunafdeling van
het Kop, de gepensioneerde luitenant-kolonel van het Knil O. Peltzer,
ging naar het bureau van het Kop en hoorde daar van den Eeckhout in
een toespraak opmerken dat de Indisch-Nederlandse jongeren niet be-
vreesd hoefden te zijn voor opneming in het Japanse leger (die vrees had
er toe bijgedragen dat ook de meeste leden van de tweede groep gewei-
gerd hadden zich ten gunste van Japan uit te spreken), want, aldus van
den Eeckhout, 'de Indo was een bangerd en dus als soldaat niet te
gebruiken.' I Grote verontwaardiging bij de jongeren! Toen daags daarna,
IS september, de derde groep opkwam: ca. driehonderd jongeren, velen
door hun moeder vergezeld, waren de gemoederen verhit. Hamagoetsji
sprak de moeders toe, betogend dat het militair bestuur geen andere
bedoeling had dan de jongeren tucht bij te brengen - er zouden voor
hen landbouwkolonies worden opgericht, zoals die hier en daar op Java
al bestonden. De Japanner sprak nog, toen het elders op het erf van het
Kop tot ongeregeldheden kwam, in welk kader enkele Japanse en Indo-
nesische vlaggen (de rood-witte vlag mocht na de toespraak die premier

I O. Peltzer: 'De Japanse bezetting tot I6 december I944' (30 aug. I946), p. I I (IC,
8023I).
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