DE CRISIS VAN DE INDISCHE JONGENS TE BATAVIA

Koiso op 7 september in Tokio had gehouden, van officiéle gebouwen
wapperen) van de voorgalerij van het Kop-gebouw afgerukt werden.
Dahler waarschuwde vervolgens de PID, maar toen Indonesische recher-
cheurs verschenen, was alles weer rustig. Dit gebeuren leidde tot enkele
arrestaties — wij weten niet van hoevelen.

Het blééf niet rustig. Enkele jongeren die zich ten gunste van Japan
hadden uitgesproken, werden na de 1sde op straat mishandeld door
anderen die onder alle omstandigheden Nederland trouw wilden blijven,
en toen op 23 september een laatste groep opgeroepen werd, kwam het
tot nieuw tumult — een van de jongeren sprong op een tafel en riep:
‘Jongens, laten wij niet ons Indonesische bloed verloochenen, maar zeker
niet ons Blanda-bloed!”!

Toen lieten de Japanners opnieuw ingrijpen: vier dagen later,
27 september, werden enkele tientallen jongeren gearresteerd en in de
oude en vervuilde Glodok-gevangenis opgesloten.?

Nieuwe arrestaties volgden eind januari ’45: nu werden op de 25ste
ca. tweehonderd Indisch-Nederlandse jongeren opgepakt, naar Indone-
sische politiebureaus gebracht (daar verzamelden zich hun moeders,
zusters en vriendinnen, velen in tranen) en vervolgens in de Glodok-
gevangenis opgesloten. lets later werden aan hen jongeren toegevoegd
die op die dag in Soekaboemi en Buitenzorg opgepakt waren.

In Bandoeng werd op die 25ste een razzia gehouden waardoor ruim
honderdtachtig Indisch-Nederlandse mannen, vrouwen en jongens in de
Soekamiskin-gevangenis belandden. ‘Over het algemeen’, zo noteerde
Bouwer,

‘is de Indonesische politie nogal soepel te werk gegaan en gaf zij de arrestanten
de gelegenheid om koffers te pakken, hoewel het (behoudens een heel enkele
uitzondering) niet was toegestaan om een matras mee te nemen. Qok uit kantoren
en werkplaatsen zijn jongelui en mannen weggehaald en familieleden mochten
later in de middag bij de PID kleren enz. afgeven . . . Er zijn onder de arrestanten
twee leden van het plaatselijk Indo-Comité.

' 1. M. Pool: Dagboek (IC, dagboek 76), Ulittreksel, p. 6. 2 Dit gebeuren droeg er
toe bij dat een te Batavia op 10 oktober door de Djawa Hokokai belegde ‘verbroede~
ringsvergadering’ van jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen volledig misluk-
te. Indonesische jongeren verweten er de aanwezige Indisch-Nederlandse dat deze
laatsten op 15 september de Indonesische vlag en daarmee het Indonesische volk
hadden beledigd. “Toen’, aldus het rapport van een der aanwezige Indonesiérs (tekst:
NI, p. 462—63), ‘noch de voorzitter, noch een der andere aanwezigen een voorstel deed
om die belediging goed te maken, werden de [ndonesiérs zeer onteveeden... Toen de
voorzitter dan ook voorstelde om elkaar de hand te geven, volgde niemand dit op.’
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