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... Het is zeker dat dit een gewone internering is van personen die geacht
worden vijandig tegenover het Japanse bewind te staan. Als deze lijst geheel
afgewerkt is, wordt natuurlijk een tweede en later een derde opgesteld, tot er
tenslotte geen Europese man meer in de stad overgebleven is. Daarna beginnen
de Japanners aan de vrouwen."

Twee weken later, op 8 en 9 februari, werd in Bandoeng een tweede
lijst afgewerkt (nu voor overbrenging van de betrokkenen naar de Bant-
jeuj-gevangenis), 'onder andere', aldus Bouwer,

'van enige heel oude en heel zieke mannen, mensen van tegen de tachtig jaar,
'vijandig gezinde onderdanen'. De verontwaardiging over deze daad is groot, ook
onder Indonesiërs en Chinezen. De scènes die zich overal in de stad afspeel-
den, zal niemand licht vergeten. Van de oudjes die in de stromende regen op
vrachtauto's werden weggehaald (o.a. een oude heer die een paar dagen tevoren
door een beroerte getroffen was), is er geen die het zaloverleven, al is de Japanse
bezetting over een maand afgelopen ... Ook is een aantal Ambonnezen gearres-
teerd ... Kranig hebben de oudjes zich gehouden. De zes-en-zeventigjarige heer
Niemeyer kleedde zich in een net wit pak met de woorden: 'Als ik op mijn leeftijd
nog op een vrachtauto naar de gevangenis gesleept word, wil ik er netjes uitzien.
De Japanners moeten vooral niet denken dat zij ons breken kunnen.' Andere
arrestanten zijn de acht-en-zeventigjarige mevrouw van der Wissel, de vrijwel
geheel verlamde mevrouw Binkhorst, de ernstige tbc-patiënt Termeulen, wiens
vrouw vrijwillig met hem mee naar de gevangenis ging."

Dan werden op de zyste januari ook op Midden- en Oost-Java
Indisch-Nederlandse mannen en jongens gearresteerd, ca. zevenhonderd
(zij kwamen in het fort te Ngawi terecht), èn vrouwen (wij weten niet
hoevelen) die naar de 'gewone' interneringskampen werden overge-
bracht, onder hen drie bejaarde tantes van de journalist Bastiaans die alle
drie tijdens hun internering bezweken.

Althans op diegenen die in de Glodok-gevangenis opgesloten zaten,
werd door van den Eeckhout en de zijnen grote pressie uitgeoefend om
zich alsnog met Japan solidair te verklaren. Dat werd geweigerd: zo al
niet door allen, dan toch door de meesten.

Hoevelen van de voor en op 25 januari '45 opgepakten tijdens hun
detentie zijn bezweken, weten wij slechts voor de groep in Ngawi en die
in de Glodok-gevangenis. In Ngawi stierven (vermoedelijk) ca. driehon-
derd van de ca. zevenhonderd gedetineerden, in de Glodok-gevangenis
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