RAZZIA’S

(en in de Tjipinang-gevangenis waar de zieken terechtkwamen) ca. tachtig
van de driehonderdvijftig. Wat door al deze in Ngawi en in de Glodok-
en Tjipinang-gevangenis gedetineerden én door later gedetineerden (er
hebben ook na 8 en ¢ februari ’45 nog razzia’s plaatsgevonden) is door-
staan, is niet in bijzonderheden bekend. Wij kennen sommige verliezen
waartoe de detenties hebben geleid, maar hebben er geen enkel verslag
over. Aannemelijk is het dat juist deze gedetineerden veel te lijden
hebben gehad onder het Indonesische gevangenispersoneel — wij veron-
derstellen dat velen zijn verhongerd.

Men moet de groep van de Indische Nederlanders niet als een in alle
opzichten homogene groep zien. Dat bleek trouwens al uit het vooraf-
gaande. Er was in Batavia een kring rond Dahler, van den Eeckhout kreeg
aanvankelijk in Kesilir vrij veel volgelingen: ca. drichonderd (van wie hij
er een kleine honderd overhield), en het Kop had in een aantal steden
vertegenwoordigers die het de er wonende Indische Nederlanders vaak
heel lastig maakten. In elk van die steden traden meningsverschillen aan
de dag tussen drie groepen: diegenen die met de bezetter samenwerkten
(in Soerabaja was dat een groep van ca. drichonderd Indische Nederlan-
ders die tot de Djawa-Hokokai werden toegelaten), diegenen die elke
vorm van samenwerking met Japan afwezen, en, tussen beide groepen
in, anderen die, zoals ook de Chinezen deden, een puur uiterlijke sa-
menwerking verkieslijk achtten, louter om de Indisch-Nederlandse be-
volkingsgroep tegen grotere gevaren te beschermen. Voorstanders van
zulk een uiterlijke samenwerking kregen met name in Soerabaja en
Semarang invloedrijke posities. Moesten zij soms concessies doen die
door anderen als pijnlijk werden ervaren? Leidde dat soms tot heftige
discussies, ja tot vetes? Het is maar al te waarschijnlijk, maar wij kunnen
er, ook als onze veronderstelling juist is, geen nadere bijzonderheden
over verschaffen — de gegevens ontbreken.

Eén ding is duidelijk: wanneer men in het oog houdt dat op Java ca.
tweehonderdduizend Indische Nederlanders niet waren geinterneerd,
dan is de groep die zich uit volle overtuiging aan Japans zijde schaarde,
naar verhouding niet groter geweest dan de pro-Duitse groep tijdens de
bezetting van Nederland. De Japanse poging tot gelijkschakeling van de
Indische Nederlanders is mislukt. In jaren waarin zij de grootste moeite
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