
INDISCHE NEDERLANDERS ONDER DRUK

Enkele maanden later nu, in mei '43, brachten de Japanners een
wijziging aan in de naam van het comité: die was hun te 'Nederlands'
en bovendien werd het werk, nu vrijwel alle Nederlandse mannen en
vrouwen geïnterneerd waren, door Indische Nederlanders verricht die
zij als 'mede-Aziaten' wensten te zien. Het comité werd herdoopt tot
Pertoeloengan Orang Blanda-Inde Miskin (Steun aan arme Indo-Europea-
nen) oftewel de Pobim. Bogaardt werd er de voorzitter van, Gutwirth
bleef de financiën behartigen. Dat laatste was wèl nodig want de steun
aan behoeftigen die de gemeente Batavia ter beschikking stelde, werd,
terwijl de prijzen zo gestegen waren, van 35 cent per week per persoon
tot 28 cent verlaagd - Gutwirth zorgde voor de gelden die voor aanvul-
lende steunbedragen nodig waren, alsook voor de (in deze 'civiele' fase
nog toegestane) zendingen naar de vrouwen- en kinderkampen te Bata-
via.

Dat duurde niet lang: in augustus werd Gutwirth geïnterneerd. Hoe
nu de nodige gelden bijeen te krijgen? Bogaardt vond er met verlof van
de Japanners een oplossing voor: de Pobim mocht het bedrijf van een
Franse groothandel in farmaceutische producten voortzetten en dit lever-
de de steunorganisatie per maand ca. f 20 000 op.

Een nieuwe Japanse ingreep volgde in november '43, drie maanden
nadat het Kop, het Kantor Oeroesan Peranakan (Kantoor voor personen van
gemengde afkomst), was opgericht, waar, gelijk eerder vermeld, de
afdeling die toezicht hield op de steunverlening aan Indische Nederlan-
ders, door Bogaardt werd geleid. De naam van de Pobim werd gewijzigd
tot Pertoeloengan Orang Peranakan (Steun aan personen van gemengde
afkomst) oftewel het Pop, en dat Pop werd onder de controle geplaatst
van het Kop. Dat betekende dat de steunverlening een groot deel van
haar zelfstandig karakter verloor, aangezien het Kop, dat een politieke,
zuiver Japanse creatie was, zowel door de Kenpeitai als door de PID op
de vingers werd gezien.

Begin december '43 werd door de Japanners van Dahler en Bogaardt
gevergd dat zij bij de tweede herdenking van Pearl Harbor, 8 december,
een pro-Japanse toespraak zouden houden. Dahler ging daar grif op in,
maar Bogaardt, wèl wetend wat hem boven het hoofd kon hangen (hij
had de methoden van de Buitenzorgse Kenpeitai leren kennen), weigerde
en werd tot genoegen van de Kenpeitai die hem als een samenzweerder
was blijven zien, gearresteerd.' De gepensioneerde luitenant-kolonel van

1 In februari '44 kwam in het Kenpeitai-rapport over het verzet op Java te staan dat
Bogaardt van generaal ter Poorten de 'instructie' had ontvangen 'om het werk van het


