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weer ander werk doen (bijvoorbeeld spijkers fabriceren die nodig waren
voor de bouw van houten schepen, en oud ijzer inzamelen), waarvan wij
niet weten wat er voor betaald werd - in elk geval veel te weinig, vonden
de betrokkenen. Vele gesteunden lieten zich van de steunlijst afvoeren,
omdat zij vertrouwden dat zij in de min of meer clandestiene handel iets
meer geld zouden bijeenkrijgen. De gehele situatie droeg er toe bij dat
vooral de Indisch-Nederlandse opgeschoten jongens, zoals al bleek, een
roerig element werden in de samenleving' - nu, daar hadden de Japan-
ners wel een oplossing voor: zij moesten uit Batavia verdwijnen en in
landbouwkolonies aan het werk worden gezet.

In december '44 werd Peltzer gearresteerd (waarom, is niet bekend)
- de steunverlening kreeg haar vierde, nu Japanse naam: de Konketsoe
Djoemin Linkai (het Comité voor inwoners met gemengd bloed) en haar
vierde leiding: zes Indische Nederlanders, van wie slechts drie hun best
deden om, alle moeilijkheden ten spijt, nog iets te bereiken, d.w.Z. de
steunverlening aan de allerarmsten te redden en de talloze problemen op
te lossen die waren voortgevloeid uit het arresteren van enkele honder-
den jongeren en het naar landbouwkolonies sturen van anderen.

Dat laatste begon in Batavia in de eerste maanden van '45 - de in het
interneringskamp te Tjimahi achtergelaten aanhangers van van den Eeck-
hout werden als opzichters in de kolonies aangesteld. Het verloop van
zaken was zoals gewoonlijk: Japanse fanfares over een geslaagd begin en
toen liep de zaak in het honderd. 'In eerste tijd', aldus later Bastiaans,

'goede, voldoende voeding, kleding verstrekt. Foto's genomen en als propaganda-
materiaal uitgebuit. Tweede transport volgt. Zaak verloopt. Voeding minder,
arbeid zwaar. Velen drosten. Omringende kampongsafgegraasd, omdat te weinig
eten. Nederzetting op den duur leeggelopen."

1 Om zijn eigen zoon en enkele andere jongens van de straat te houden, richtte de
journalist Bastiaans een leesbibliotheek op die met 400 boeken begon - dat werden
er 4 000. 'Zoon, drie vriendjes en twee meisjes', schreefhij later, 'belast met verzorging
bibliotheek. Gezorgd voor officiële gemeente-vergunning, verleend na controle van
brandweer, gezondheidsdienst en PID. Alle boeken eerst door mij ingekeken, ter
voorkoming verboden lectuur. Administratie, leenregels opgesteld, aankondigingen
en waarschuwingen uitgeschreven om geen samenscholing in de bibliotheek: geen
commentaren op krantenartikels, geen politieke gesprekken enz. om de jongens geen
risico te laten lopen, en toen de jongelui hun gang laten gaan. De jongens bewaard
voor oppakkerij ... Meisjes niet aangebleven, konden bij Nippon meer verdienen.
Gewaarschuwd, tevergeefs. Een der meisjes thans moeder van vaderloos kindje.
Jammer!' (W. Ch. J.Bastiaans: 'Korte schets levenswijze gedurende Nippon-overheer-
sing' (z.j.), p. 3, IC, 80230 I). 2 W. Ch. J. Bastiaans: Verslag, p. 23.


