
BEPERKING VAN DE STEUNVERLENING TE BATAVIA

Dat kon door de Japanners niet aanvaard worden! In mei '45 werden
in Batavia opnieuw grote aantallen jeugdige Indische Nederlanders op-
gehaald om onder bewaking de verlaten landbouwkolonie opnieuw te
gaan bevolken. Hun lot is niet beter geweest dan dat van de groep die er
vandoor was gegaan, maar alle nadere gegevens ontbreken.

*

Kan men in deze voor Batavia geschetste ontwikkeling een duidelijke
lijn bespeuren? Wij menen van wel.

De steunverlening begon er in '42 als een min of meer autonome
Europese zaak. Zij werd in '43 gelijkgeschakeld, d.w.z. aan de controle
onderworpen van Dahler en de zijnen die met Japan samenwerkten. In
'44 werd zij drastisch beperkt en ingevoegd in het tonangoemi-stelsel en
tenslotte werd zij nog verder beperkt doordat het Japans militair bestuur
de Indische Nederlanders als goedkope werkkrachten wenste in te scha-
kelen, de jongemannen onder hen in landbouwkolonies waarbij men
hen in het geval van een Geallieerde landing onder controle zou hebben.

Elders op Java tekende zich diezelfde lijn af, met dien verstande dat
hier en daar Indische Nederlanders die formeelondergeschikt waren aan
Dahlers Kop, iets van hun feitelijke zelfstandigheid wisten te bewaren.

In Semarang wist het in het Kop ingevoegde comité van Indische
Nederlanders in mei '44 te bereiken dat er een lagere school voor
Indisch-Nederlandse kinderen mocht worden geopend (zulke scholen
kwamen er ook elders, bijvoorbeeld in Soerabaja). Hier kwam geen
landbouwkolonie - het comité nam zelf, maar pas in april '45, het
initiatief om op de vroegere golfbaan cassave aan te planten; ca. tweedui-
zend Indische Nederlanders werden hier aan het werk gezet.

In Soerabaja werd van de Indische Nederlanders louter gevergd dat zij
zouden beloven met het Japanse bestuur samen te werken. Dat deden zij
op een demonstratieve bijeenkomst die begin februari '44werd gehouden
- nadien hadden zij, voorzover bekend, van de Japanners weinig last. Dit
kan samengehangen hebben met het feit dat de residentie Soerabaja door
de Japanse marine werd bestuurd die zich in beginsel zo weinig mogelijk
aantrok van hetgeen elders op Java door het legerbestuur werd verordi-
neerd en verricht.

In Soerakarta, waar maar weinig Indische Nederlanders woonden, kon
hulp worden verleend door een groep Nippon-werkers. Die groep werd


