
DE STEUNVERLENING TE BANDOENG

achttien vrij en voorts nog zes vrouwen die in de Bantjeuj-gevangenis
opgesloten waren.

Als tegenprestatie werden van de Bogi politieke concessies gevergd
maar die wist Suyderhoud te beperken. Eind mei '44 kreeg hij van de
Kenpeitai te horen dat de Bogi zich moeite moest geven opdat binnen een
week door geen enkele Indische Nederlander meer Nederlands werd
gesproken, ook binnenshuis - Suyderhoud beperkte zich er toen toe, aan
alle Indische Nederlanders die als hantsjo een functie hadden in het
tonarigoemi-stelsel (in Bandoeng en omgeving waren dat er meer dan
tweehonderd) een rondschrijven te sturen waarin hij hen verzocht, In-
donesisch te spreken; voorts organiseerde de Bogi enkele middagcursus-
sen waarop men zich in het Indonesisch kon bekwamen - Suyderhoud
bewerkstelligde dat daar prompt in het dagblad Tjahaja een enthousiast
artikelover werd gepubliceerd, waarin evenwelook stond: 'Men ver-
wacht gematigdheid in het optreden van de zijde der autoriteiten.' 1 Een
jaar later, in juni '45, werd aan Suyderhoud meegedeeld dat een zo groot
mogelijk aantal Indische Nederlanders aanwezig moest zijn bij lezingen
die eens per maand in het kader van de Djawa Hokokai gehouden zouden
worden. Hij gaf toen ca.veertig namen op van personen 'die erbij zullen
zijn om te luisteren'? -luisteren, meer niet.

Met het Japanse verlangen dat ook de Indische Nederlanders begrip
zouden tonen voor de ontwikkeling in de richting van Indië's 'onafhan-
kelijkheid', hield Suyderhoud beleefd rekening. Toen op 12 september
'44, vijf dagen na premier Koiso's aankondiging dat aan 'Oost-Indië'
'onafhankelijkheid' zou worden verleend, in Bandoeng een demonstra-
tieve bijeenkomst werd gehouden om dat heugelijk feit te vieren, liet hij
een van zijn medeleden een korte toespraak houden (zulk een toespraak
was verplicht gesteld) - zelf sprak hij niet. Midden oktober liet hij enkele
Indische Nederlanders naar een receptie ter ere van Soekarno gaan
- hijzelf schitterde door afwezigheid. Een verzoek van de Japanse resi-
dent, midden juli '45, om 'één of twee Indo's te laten komen in de
vergaderzaal voor een toespraak van M. Hatta', willigde hij in' - zelf
bleef hij weg.

Ook Dahler, het Pop en van den Eeckhouts Pagi-groep wist hij op
afstand te houden. Eindjuli '44 vroeg Dahler hem, naar Batavia te komen
voor een bespreking - hij zond een vervanger. Dan ontving hij eind
september '44 een schriftelijk verzoek van Dahler om een lijst van
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