DE STEUNVERLENING TE BANDOENG

jongens in P[asir] Blenteng] zijn die ... op steentjes bijten om zo een
kiespijn op te lopen om naar Bdg [Bandoeng] te kunnen gaan’' Niet
zelden kwam het trouwens voor, dat personen die naar de twee onder-
nemingen gezonden waren, zonder verlof naar Bandoeng terugkeerden,
daarmee telkens weer voor Suyderhoud, ja voor zijn gehele comité, een
groot probleem vormend: heel Bandoeng was in wijkgemeenschappen
verdeeld, de Indische Nederlanders vormden ter plaatse een minderheid
van misschien één op de twintig, menige Indische Nederlander viel door
zijn afwijkend uiterlijk op en de koemitsjo’s, allen inheemsen, achtten zich
verplicht, in hun wijk nauwkeurig na te gaan of daar soms ‘vreemdelin-
gen’ waren die zich blijkens hun persoonsbewijs en de daarop gestelde
aantekeningen elders dienden te bevinden.

Dat laatste willen wij met nadruk onderstrepen: niet alleen in Ban-
doeng maar in alle steden op Java waren de Indische Nederlanders
dagelijks aan de scherpe controle onderworpen welke door de inheemse
bestuursorganen, door de inheemse politie, door de inheemse, door de
Japanners opgerichte hulpkorpsen en door alle inheemsen die bij de
Japanners in het gevlij wilden komen, werd uitgeoefend ten bate van die
bezetters.

Stemming

Over de stemming waarin, voorzover zij niet geinterneerd waren, de
Indische Nederlanders (wij laten in deze paragraaf Dahler, van den
Eeckhout en hun volgelingen terzijde) de jaren van de Japanse bezetting
doorstonden, of beter: de meer dan duizend dagen en nachten waarover
wij eerder schreven, hebben wij maar heel weinig concrete gegevens.
Bouwer geeft er voor Bandoeng enkele aanduidingen voor, waaruit
allereerst de gehechtheid aan Nederland en aan het Oranjehuis spreken,
en het komt ons zinvol voor, hem eerst te citeren.

Wij beginnen dan met er aan te herinneren dat al in '42 bjj enkele
gelegenheden in Bandoeng wilde geruchten de ronde deden dat de
Geallieerden op Java waren geland. Zo ook in april ’43. ‘De stad’, noteerde
Bouwer op de 18de, ‘heeft weer eens op haar kop gestaan, toen’ (wij
cursiveren) ‘algemeen geloofde geruchten de ronde deden dat Geallicerde

! F. J. Suyderhoud: ‘Dagaantekeningen’, 21 april 1945.
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