INDISCHE NEDERLANDERS ONDER DRUK

troepen op zeventien punten in de Indische Archipel waren geland. De
vreugde was gauw voorbij . . !

Eind van die maand, op de 3oste, was prinses Juliana jarig — haar
verjaardag was in '42 nogal openlijk gevierd, maar sindsdien was het tot
de massale internering van Nederlanders gekomen. ‘Aan Oranje-demon-
straties durfde men zich algemeen niet meer te wagen. Het was slechts
opvallend stil op straat’> — het kan zijn dat aan dat thuis-blijven een
doorgegeven parool ten grondslag heeft gelegen. Ook de verjaardag van
prins Bernhard, 29 juni, werd ‘in stilte gevierd’, maar ‘krijgsgevangenen
die in de stad fourageerden, droegen Afrikaantjes op hun uniformen.’?
Merkwaardig was het dat op Koninginnedag, 31 augustus, toen Bouwers
vrouw enige inkopen ging doen (en dus veel zag), verscheidene Indische
Nederlanders wel in het publiek voor hun gevoelens uitkwamen:

‘Meer dan vorig jaar (volgens velen) is er vandaag openlijk uiting gegeven aan
het bijzondere karakter van deze dag. God zij dank is het niet tot excessen of
demonstraties gekomen. Geheel onopvallend domineerde het oranje. Gerbera’s
of stevenoten in vaasjes op raamkozijnen. Damesjaponnetjes in de Nederlandse
kleuren, hier en daar een oranje bandeau op het haar, ja zelfs een enkel oranje
fietsvlaggetje.

Ivy maakte wel iets heel merkwaardigs mee, toen zij vanmorgen in het grote
Japanse warenhuis Tjioda enige inkopen moest doen. Terwijl zij door een
Indonesische winkelbediende geholpen werd, overhandigde deze haar stiekem
een fles Eau de Cologne en verzocht die snel weg te stoppen met de woorden:
‘Steek in uw tas, mevrouw.” En toen Ivy protesteerde, zei de bediende: ‘Het is
Koninginnedag vandaag!’, waarop hij gauw een andere cliénte ging helpen.
Tableau!*

Over de verjaardagen in ‘44 van de prinsessen Margriet, Beatrix,
Juliana en Irene tekende Bouwer niets aan, evenmin over die van prins
Bernhard, maar over die van koningin Wilhelmina wél:

‘Na twee-en-een-half jaar Japanse terreur vandaag toch nog oranje. Vertoon
daarvan is nu wel erg riskant geworden. De Europese gemeenschap in de stad is

nu langzamerhand wel zo klein geworden dat de Japanners vrijwel iedereen van
gezicht kennen en zeker alle adressen weten.’®

Enkele dagen na Koninginnedag, begin september ’44, gingen geruch-

! Bouwer: ‘Dagboek’, p. 158 (18 april 1943). 2 A.v, p. 162 (30 april 1943). > Awv,
p- 173 (30 juni 1943). * Awv, p. 189 (3T aug. 1943). ° Av, p. 273 (31 aug. 1944).
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