
VERBONDENHEID MET NEDERLAND

ten de ronde doen dat in Geallieerde uitzendingen over een spoedige
bevrijding van Nederland werd gerept. Donderdag 7 september:

'De geruchten blijken waar te zijn, en we zijn allen ziek van emotie. De
bijzonderheden kennen wij niet en zij zijn eigenlijk ook niet belangrijk. Wij
hebben dit ene, grootse, tot diepe dankbaarheid stemmende feit: Nederland staat
op het punt te herrijzen! ... En onze vreugde kent geen grenzen, al kunnen wij
haar naar buiten niet tonen. De komst van de Geallieerde troepen in het moe-
derland heeft ons allen met nieuwe moed en kracht bezield. Ons lijden is nog
lang niet voorbij, zo min als dat van onze landgenoten in Nederland, maar ons
is nieuwe kracht gegeven om het te dragen, ondanks het besef dat het leed dat
wij in de komende maanden te dragen zullen krijgen, nog vele malen zwaarder
zal zijn dan het tot nu toe is geweest.' 1

Overeenkomstige reacties moeten er wel geweest zijn toen op en na
17 september berichten kwamen dat de Geallieerden in Nederland grote
luchtlandingen hadden uitgevoerd. Is daar iets van tot het Japanse resi-
dentie-kantoor doorgedrongen? Wij achten dat mogelijk en het is in elk
gevalopvallend dat het kantoor een deel van de Indische Nederlanders
verplichtte, op zondag 8 oktober mee te doen aan een demonstratie die
duidelijk wilde maken dat er voor hen geen sprake zou zijn van enige
bevrijding. Drie dagen later tekende Bouwer aan:

'Zondagj.l. hadden de Indo-Europeanen uit verscheidene wijken op bevel van
de plaatselijke autoriteiten mee te doen aan een wandelmars van 12 km naar het
oorlogsmuseum in Villa Isola en terug ... Alle Indo's tussen de dertien en
vijf-en-veertig jaar, vrouwen zowel als mannen, moesten in de stoet meelopen
en alle pogingen van het Indo-comité" om resident Kihara er vanaf te brengen
de Europeanen deze vernedering aan te doen, zijn niet geslaagd. Bij Isola aange-
komen, moesten alle deelnemers aan de mars driemaal voor de Japanse vlag
buigen, vervolgens hun handen in een soort wijwater dopen en met natte handen
eer bewijzen aan een of ander Japans heiligdom. Daarna volgde een rondgang
langs de Japanse oorlogstrofeeën op Java verzameld, waaronder het arnbts-
costuum van de gouverneur-generaal en diens ridderorden. Om 13 uur waren de
deelnemers in de stad terug.

Het ligt in de bedoeling van de plaatselijke autoriteiten om wijk na wijk zulk
een mars te laten maken'? -

of zij die bedoeling gerealiseerd hebben, weten wij niet. In elk geval
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