INDISCHE NEDERLANDERS ONDER DRUK

moeten, later in oktober, de berichten over MacArthurs eerste landing
op de Philippijnen de Indische Nederlanders in Bandoeng en elders
bemoedigd hebben.

Zou Nederlands-Indig, Java inbegrepen, het volgende doelwit zijn van
het Amerikaanse offensief? Bouwer betwijfelde het. Toen de Australiérs
en enkele in hun land gevormde eenheden van het Knil op 1 mei ’45 op
Tarakan waren geland, noteerde hij twee dagen later: ‘Sterker dan enige
andere gebeurtenis van de laatste tijd’ (de Geallieerden waren diep in
Duitsland doorgedrongen, de Russen vochten in Berlijn, Hitler had
zelfmoord gepleegd)

‘heeft dit feit tot ons gesproken. Dit is niet de eerste actie op Nederlands-Indisch
grondgebied — Daar waren eerder Nieuw Guinea en Morotai.! Wij waren er bljj
en enthousiast over, maar onze vreugde werd getemperd door het besef dat beide
acties verband hielden met de strategische opstelling voor de herovering van de
Philippijnen en niet op de bevrijding van Nederlands-Indié waren gericht. En al
is het geenszins zeker (en naar mijn persoonlijke overtuiging zelfs zeer onwaar-
schijnlijk) dat de onderhavige actie weél de inleiding is tot operaties voor de
bevrijding van Java en de andere eilanden, toch zijn onze kansen gestegen.’?

Wat MacArthur betrof, waren die kansen sterker gestegen dan Bouwer
bevroedde: wetend (niet door de activiteit van geheime agenten maar
door het decoderen van Japanse telegrammen) dat de Japanners maar heel
weinig troepen op Java hadden, en zich verplicht achtend het grondge-
bied van bondgenoot Nederland zo spoedig mogelijk te bevrijden, had
MacArthur, zoals wij in hoofdstuk 1 uiteenzetten, de Combined Chiefs of
Staff doen weten dat hij zich voorstelde, eind juni ’45 van Zuidoost-
Borneo de sprong naar Java te wagen, waar hij bij Batavia wilde landen.
Door dat voorstel hadden de Combined Chiefs of Staff een streep gehaald.
De Amerikaanse, de Geallieerde macht zou op Japan afstevenen, Neder-
lands-Indié met zijn reikhalzend naar hun bevrijding uitziende Indische
Nederlanders ver achter zich latend.

Ja, naar die bevrijding hadden zij toegeleefd in jaren waarin hun positie
voortdurend moeilijker was geworden. Het vertrouwde Nederlandse

! Hier waren MacArthurs troepen geland op 22 april, resp. op 10 september ’44.
2 Bouwer: ‘Dagboek’, p. 330 (3 mei 1945).
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