
TERUGBLIK

gezag was in de eerste maanden van '42 verbijsterend snel vervangen
door het Japanse, waarmee een samenleving die hun kansen bood om
vooruit te komen, plaats had gemaakt voor een waarin zij, een kleine
minderheid, zich steeds sterker bedreigd hadden gevoeld. Al in het begin
der bezetting waren zij door zware slagen getroffen: een groot deel van
de mannen in krijgsgevangenschap, massale interneringen in de Buiten-
gewesten, op Java internering van alle vooraanstaanden uit hun kringen.
Hun organisaties waren opgeheven, hun scholen gesloten, hun dagbladen
en periodieken verboden, hun radio's eerst 'gecastreerd', vervolgens in
beslag genomen. In eigen land (zó voelden zij het) waren zij als 'vreem-
delingen' gedoodverfd, onderworpen aan een registratieplicht, gedwon-
gen, voorzover ouder dan zestien, steeds het dure persoonsbewijs, de
pendafiaran, bij zich te hebben, verplicht voor elke reis een vergunning
aan te vragen. Op Java waren de meesten niet geïnterneerd, maar wèl
aangetast in hun levenspositie. Al in '42 was zich een ernstige verarming
gaan aftekenen: de uitbetaling van pensioenen was gestaakt, velen hadden
hun betrekking verloren - tekenend was het dat in Batavia, waar om-
streeks vijf-en-twintigduizend Indische Nederlanders niet geïnterneerd
waren, na slechts één jaar bezetting al bijna elfduizend hunner op steun
aangewezen waren, en daaraan voegen wij toe dat het onze algemene
indruk is dat in die stad, waar in de verdere bezettingstijd enkele hon-
derdduizenden inheemsen, de nood in de dessa's ontvluchtend, een
onderkomen trachtten te vinden, de positie der Indische Nederlanders
nog moeilijker is geweest dan elders op Java; zij werden er dan ook
extra-hard getroffen door de drastische beperking van de steunverlening
die wij in het voorafgaande schetsten.

Hoe hebben die tienduizenden gezinnen, waaruit veelal de man was
verdwenen, het hoofd boven water kunnen houden, met name ook in
de laatste maanden van de bezetting, toen van de mannen en jongens
die nog werkzaam waren, velen werden ontslagenj" Hoe hebben zij de
middelen kunnen vinden om de enkele keren dat dat gepermitteerd was
en de vele dat het niet gepermitteerd was, steun te bieden aan de
krijgsgevangenen, de geïnterneerden, de gevangenen in de 'gewone'

1 Bouwer vermeldt dat feit voor Bandoeng - aannemelijk dunkt ons dat dit verschijn-
sel niet tot Bandoeng beperkt is gebleven. Daar tekende hij begin '45 aan: 'Het
Indo-Europese personeel van de PIT is plotseling overgeplaatst naar de administratie.
In de meeste autoherstelplaatsen zijn de meeste Indische jongens op staande voet
ontslagen, terwijl de overgeblevenen in grote ploegen Indonesiërs zijn geplaatst, waar
zij onder streng toezicht staan.' (a.v., p. 372 (4 mei 1945))·


