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gevangenissen? Er bestaat geen enkeloverzicht van - de schaarse gege-
vens die wij konden vermelden, waren een aanwijzing dat, bij de voort-
durend stijgende prijzen, velen slechts in leven konden blijven en hulp
aan anderen konden geven door een deel van hun eigendommen te
verkopen en door aan een geïmproviseerde kleinhandel enige extra-
inkomsten te ontlenen. 'Hoe mijn vrouw', zo berichtte ons in '8S een
Indische Nederlander die de bezettingstijd in Bandoeng doorstond,
E. B. L. van der Worm, 'in die tijd de touwtjes aan elkaar knoopte, is mij
een raadsel geweest; dat kon je geen huishouden-voeren noemen, dat
was hekserij.'l

Er was evenwel niet alleen sprake van verarming maar ook van een
verschraling van het gehele bestaan. 'Je verkeerde', aldus van der Worm,
'in als los zand samenhangende kringen van zeer beperkte omvang. Je
bewegen of verkeren in min of meer georganiseerde groepen van groter
omvang kon de verdenking van het gezamenlijk politie-apparaat opwek-
ken.'" Culturele of ontspanningsmanifestaties waren niet meer mogelijk
- hoogstens konden af en toe uitvoerende kunstenaars elandestien in
kleine kring optreden, hoogstens de jongeren, die het in hun ingeperkt
bestaan toch al zo moeilijk hadden, iets aan sport doen.

Dan was er de angst: angst om het lot van de krijgsgevangenen die als
in het niet verdwenen waren, angst voor nieuwe algemene dwangmaat-
regelen van de als volstrekt onberekenbaar geziene Japanners, angst
vooral voor de Kenpeitai die met hulp van de PID ook in de kringen der
Indische Nederlanders velen had gearresteerd op reële of fictieve beschul-
digingen. 'Van alle facetten van het leven buiten de kampen waren', aldus
weer van der Worm, 'de voortdurende bedreiging door en de vrees voor
de Kenpeitai-praktijken de meest levensbeklemmende. Elke avond bij het
naar bed gaan hield je er rekening mee, van bed gelicht te worden, en
elke ochtend dat je in eigen bed wakker werd, telde je als een zegen van
boven.'?

Die angst schiep onrust - onrust schiepen ook de menigvuldige ge-
dwongen verhuizingen, waartoe het al in '42 kwam, toen gezinnen in
hun streven om de uitgaven te beperken bij elkaar introkken; later
werden, als in Bandoeng, de meest behoeftige gezinnen in grotere huizen
ondergebracht, met alle ongemak, alle spanningen, alle ruzies vandien,
of diende men, door de Japanners uit de eigen woning verdreven, ergens
met moeite een nieuwonderkomen te zoeken - van der Worm moest

1 E. B. L. van der Worm: 'Herinneringen aan een vogelvrij verleden. Bandoeng
1942-1945' (1985), p. 30. 2 A.v., p. 26. 'A.v., p. 25.


