
INDISCHE NEDERLANDERS ONDER DRUK

'ethische politiek' was eerder vrucht geweest van de ontwikkeling van
het politieke denken van Nederlanders in Nederland dan van die in Indië,
en de uit die politiek voortvloeiende scholing van inheemsen was een
bedreiging gaan vormen voor de maatschappelijke positie welke de
Indische Nederlanders met veel moeite hadden opgebouwd. Dichter bij
de inheemsen levend dan de totoks, waren vele Indische Nederlanders er
bovendien sterker dan vele totoksvan overtuigd geraakt dat die inheemsen
de capaciteiten misten om de gecompliceerde Indische samenleving op
een aanvaardbare wijze te leiden - die overtuiging werd versterkt toen
in de Japanse bezetting bleek dat inheemsen, door Nederlanders en
Indische Nederlanders uitgeoefende functies overnemend, getuigenis
aflegden van onbekwaamheid of van corruptieve neigingen. 'De chaoti-
sche toestanden, in de landhuishouding ontstaan als gevolg van de
onbekwaamheid der Japanners, en de nog schromelijke ongeoefendheid
der Indonesiërs op administratief gebied', aldus in '57 de Indische
Nederlander A. W. F. de Roock, toen als Agus Daruch Indonesisch staats-
burger,

'vervulden de Indo's (ambtenaren sinds eeuwen') met spot en minachting. Het
verraad, door de Jap allerwege gepredikt en het gebruik door hen gemaakt van
de slechtste elementen der Indonesische maatschappij, maakte dat de haat der
Indo-Europeanen tegen de 'oudere broeder' zo mogelijk nog verergerde.

Dat de Japanners in een vertrouwelijke of dronken bui over diezelfde door
hen zo hoog verheven Indonesiërs niet veel goeds vertelden, ja hen uitscholden
voor 'stomme beesten' en dergelijke, kon de Indo niet beter stemmen.'>

In min of meer dezelfde geest uitte W. F. Wertheim zich in '46 op
grond van zijn herinneringen aan de vele gesprekken die hij tijdens zijn
internering had gevoerd en aan de discussies waarbij hij aanwezig was
geweest. 'In vele kampen', aldus het door hem gegeven beeld,

'overheerst de Hollandse koloniale mentaliteit. Men zal het die Inlanders wel
even inpeperen! Wat verbeelden ze zich wel, ons blanken zo maar als quantité
négligeable te behandelen! Wacht maar, straks komt onze tijd!

... Zo denken ook de Indo's in de kampen. Zij houden zich gewoonlijk wat
afgescheiden van de totoks. De verhoudingen zijn vaak gespannen - de ellendige
omstandigheden, de strijd om het bestaan, het voortdurend contact, verscherpen
de tegenstellingen. Onder deze Indo-Europeanen overheerst de stemming van:

, In feite: sinds enkele generaties. 2 Agus Daruch: 'De nationalistische beweging
onder de Indo-Europeanen' (1957), p. 66.
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