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De aanloop tot de Republiek

Hebben wlJ lil de voorafgaande drie hoofdstukken geschreven over
groepen die geheel of grotendeels geïsoleerd waren en aan de politieke
ontwikkelingen die zich in de archipel aftekenden, niet konden of (de
Indische Nederlanders) goeddeels niet wilden deelnemen, thans dienen
wij te schrijven over diegenen die op politiek gebied bij uitstek actief
werden: enerzijds de Japanners, anderzijds die Indonesiërs die onder het
Japanse bewind, zoals zij al onder het Nederlandse hadden gedaan,
opkwamen voor een onafhankelijk Indonesië. Daarmee zullen wij de
lijnen, aangegeven in de hoofdstukken 2 ('Japan en Azië') en 4 ('Soekarno
komt naar voren') doortrekken.

Zinvol lijkt het ons, er allereerst aan te herinneren dat Nederlands-
Indië en Malakka de twee gebieden in de 'Groot-Oost-Aziatische Wel-
vaartssfeer' zijn geweest die de Japanners zo lang mogelijk onder hun
absolute controle hebben willen houden. Aan drie staten verleenden zij
in '43 'onafhankelijkheid': aan Nanking-China in januari, aan Birma in
augustus, aan de Philippijnen in oktober. Een echte onafhankelijkheid
was dit niet: als 'adviseurs' bleven Japanners de hoofdlijnen van het
beleid bepalen, maar in de nieuwe situatie was het binnenlands bestuur
aan inheemse machthebbers overgedragen, konden dezen aan de Japan-
ners tegenspel bieden en mochten zij vertrouwen dat zij, zelfs als Japan
zich in de oorlog wist te handhaven, aan de verleende 'onafhankelijkheid'
geleidelijk een meer reële inhoud zouden kunnen geven. Waarom heb-
ben de Japanners zich zoveel moeite gegeven, hun absolute controle over
Nederlands-Indië en Malakka te bestendigen? Het antwoord gaven wij
al in de eerste hoofdstukken van dit deel: Singapore moest de basis
worden van waaruit de Japanse marine de Indische Oceaan zou beheer-
sen, en Nederlands-Indië was het gebied dat binnen de grenzen van de
'Groot-Oost-Aziatische Welvaartssfeer' de voornaamste leverancier zou
worden van grondstoffen, vooral van aardolie.

Met dat al was er in de kringen die het Japanse beleid met betrekking
tot Nederlands-Indië bepaalden, geen eenstemmigheid. De Japanse ma-
rinestaf wees alles wat in de richting van 'onafhankelijkheid' ging of kon
gaan, resoluut af. Zo ook de legerstaf in Tokio - op Java daarentegen
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