
WORSTELING IN TOKIO

gingen sommige Japanners meer en meer beseffen dat het kleine Japanse
garnizoen Indonesische hulpkrachten nodig had en dat, om hen te be-
zielen, stappen in de richting van 'onafhankelijkheid' onvermijdelijk
waren. Voorts meenden in Japan verschillende ministers, onder wie
minister-president Todjo en de minister voor Groot-Oost-Aziatische
zaken Aoki, dat Japan met betrekking tot Indië geen beleid kon voeren
dat wezenlijk afweek van dat met betrekking tot China, de Philippijnen
en Birma. De gehele oorlog door was in Tokio sprake van een voortdu-
rende worsteling tussen die tegengestelde krachten - een worsteling die
telkens weer leidde tot besluiten van het hoogste regeringscollege (de
Contactraad. later de Opperste Oorlogsraad) die een onduidelijk com-
promiS waren.

Eind mei '43, toen Nanking-China al de 'onafhankelijkheid' had
verkregen en aangekondigd was dat de Philippijnen en Birma 'onafhan-
kelijk' zouden worden, nam de Contactraad twee besluiten die wij in
hoofdstuk 2 'haast schizofreen' noemden: Malakka en Nederlands-Indië
zouden na afloop van de oorlog bij het Japanse keizerrijk worden ingelijfd
en aan de Indonesiërs zou 'deelneming aan het bestuur' worden verleend,
'op korte termijn' evenwel louter op Java. Het eerste besluit werd
geheimgehouden, het tweede door Todjo op 16 juni '43 in een toespraak
voor het Japanse Lagerhuis bekendgemaakt. De grote successen welke de
Amerikanen vervolgens in de Pacijicbehaalden (Japans 'absolute nationale
verdedigingszone' werd midden '44 doorbroken, Todjo trad af), en het
mislukken van het Japanse offensief in Birma noopten de Japanse macht-
hebbers, het, wat Indië betrof, niet bij 'deelneming aan het bestuur' te
laten. Todjo's opvolger Koiso verklaarde op 7 september '44 aan het
Japanse Lagerhuis dat 'met het oog op het waarborgen van de blijvende
welvaart van Oost-Indië' (niet 'Indonesië'!) 'de onafhankelijkheid der
inheemseri' (niet 'de Indonesiërs'!) 'in de toekomst goedgekeurd (zou)
worden.' Een vage toezegging! Pas zes maanden later, op 10 maart '45,
werd bekendgemaakt dat op Java een Commissie tot Onderzoek van de
Onafhankelijkheid aan het werk zou gaan - nogmaals vier maanden later,
op 17 juli '45 (Japan was volledig geïsoleerd, grote Amerikaanse landin-
gen waren in voorbereiding), ging de Opperste Oorlogsraad er accoord
mee dat een Commissie ter Voorbereiding van de Onafhankelijkheid
zou worden ingesteld. Geen 'onafhankelijkheid' van een Indonesische
eenheidsstaat! De uitvoering van het besluit van 17 juli was opgedragen
aan 'de plaatselijke militaire autoriteiten' en dezen wensten een federa-
tieve staat welks samenstellende delen geleidelijk 'onafhankelijk' zouden
worden, Java het eerst. Java zou, aldus een besluit dat de Japanse bevel-
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