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hebbers in het Narijo-gebied op 30 juli in een conferentie in Singapore
namen, op 7 september '45 (precies een jaar na Koiso's verklaring)
'onafhankelijk' worden - daartoe zou de Commissie ter Voorbereiding
der Onafhankelijkheid op 18 augustus geïnstalleerd worden.

Die installatie ging niet door - vier dagen eerder, op 14 augustus, had
de Japanse regering tot capitulatie besloten en op de ryde had keizer
Hirohito dat besluit in de eerste ooit door hem gehouden radiotoespraak
bekendgemaakt. .

*

In aansluiting op wat wij reeds in hoofdstuk 4 ('Soekarno komt naar
voren') schreven, hebben wij in dit hoofdstuk de politieke worsteling te
schetsen die zich in Indië tussen Japanners en Indonesiërs heeft voorge-
daan: een worsteling die zich heeft afgespeeld op het hoofdeiland, Java,
en alleen dáár: er zijn in de Buitengewesten wel groepen geweest die
meegeleefd hebben met wat op Java geschiedde, maar er zijn van die
groepen geen duidelijke politieke initiatieven uitgegaan.

Wat Java betreft, willen wij twee factoren onderstrepen: de zwakheid
van de Japanse militaire formaties die dat eiland moesten verdedigen, en
de verscheidenheid aan politieke krachten die de Japanners bij die ver-
dediging wensten in te schakelen.

Wat die eerste factor aangaat: aan het slot van hoofdstuk 3 wezen wij
er al op dat de opperbevelhebber van het Japanse Zestiende Leger,
generaal Imamoera (in november '42 opgevolgd door generaal Harada),
de twee infanterie-divisies waarmee hij, samen met een brigade, Java had
veroverd, had moeten afstaan: de ene was in zijn geheel naar Timor
verplaatst, de andere over China en Guadalcanal verdeeld. Harada kreeg
op Java slechts elfduizend leger-militairen tot zijn beschikking. Dat
werden er in '43 dertienduizend, hoofdzakelijk gegroepeerd in negen
bataljons: vier op West-, één op Midden-, vier op Oost-Java. Er bevon-
den zich bovendien op Java Japanse luchtstrijdkrachten met een militair
personeel van tienduizend man. Veel militaire vliegtuigen waren er niet:
in '45 slechts ca.400, maar dat cijfer zegt weinig - niet bekend is namelijk
hoeveel daarvan nog konden opstijgen. Japanse marinestrijdkrachten
waren er in '45 in de Nanjo nauwelijks: van de grote eenheden waren de
laatste in oktober '44 uit Singapore naar de Philippijnen uitgevaren en
daar tot zinken gebracht - overgebleven waren slechts twee beschadigde
kruisers, vier beschadigde onderzeeboten en één torpedobootjager.
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