
JAPANS MILITAIRE ZWAKHEID IN INDIË

Harada werd in april '45 naar Japan teruggeroepen om er de verdedi-
ging van Japans hoofdeilanden tegen Amerikaanse landingen te helpen
voorbereiden - als opperbevelhebber van het Zestiende Leger werd hij
opgevolgd door luitenant-generaal Josioetsji Nagano. In tegenstelling tot
Imamoera was Harada voorstander geweest van het volgen van een harde
lijn jegens diegenen op Java die op grotere Indonesische zeggenschap
aandrongen - inderdaad, uit dit hoofdstuk zal blijken dat de Japanners
tijdens zijn bewind hun greep op Java aanzienlijk hebben trachten te
versterken. Van Nagano weten wij vrijwel niets. 'Unlike general Harada',
aldus de Amerikaanse historicus Kanahele, 'he had little experience in
administration and even less understanding or talent Jor handling the political
situation that existed in Java' 1 - dat laatste betekende dat hij, vermoedelijk
meer dan Harada had gedaan, de relaties met de Indonesiërs overliet aan
het hoofd van het Japans militair bestuur: zijn chef-staf generaal-majoor
Moitsjiro jarnamoto." Men kan zich dat indenken: Nagano had al zorgen
genoeg. Hoe moest hij met negen bataljons en wat aanvullend leger- en
luchtmachtpersoneel het meer dan duizend kilometer lange eiland ver-
dedigen? Wat precies de bewapening was van die negen bataljons weten
wij slechts met betrekking tot het ene dat Midden-Java moest verdedi-
gen: dat bataljon, ruim duizend man, was aangevuld met een kleine
vierduizend Indonesische hulpkrachten, maar die vijfduizend militairen
beschikten slechts over 2500 geweren, 200 tommyguns, 160 machinege-
weren, 30 mortieren, 12 stukken licht geschut en 4 anti-tank-kanonnen.
Zwaar geschut en tanks ontbraken. Hopeloos!

Wel te verstaan: Harada had al in '43 beseft dat hij geen kans had om
de Geallieerden, als die met sterke strijdkrachten op Java zouden landen,
te verslaan; vandaar dat hij in dat jaar, zoals wij in hoofdstuk 7 vermeld-
den, van Java's residenties zelfstandige economische eenheden had ge-
maakt: in elke residentie zouden de aanwezige militaire formaties, ge-
bruik makend van de er opgeslagen voorraden, zich zo lang mogelijk
moeten verdedigen. Niet geïsoleerd van de bevolking! In de visie van
Harada en Nagano was een voortgezette verdediging van Java alleen
mogelijk, als het daar tot eenzelfde volksguerrilla kwam als die welke in
'45 in Japan werd voorbereid. Welke hulpkorpsen daartoe op Java werden
geformeerd, zullen wij nog beschrijven - hier willen wij slechts verrriel-

1 Kanahele, p. 317. 2 Het Japanse militaire bestuur van Java heeft drie hoofden
gekend: van maart '42 tot mei '43 luitenant-generaal Seisaboero Okazaki, van mei '43
tot november '44 luitenant-generaal Sjinsitsjiro Koboehoe en van november '44 tot
aan Japans capitulatie generaal Jamamoto.
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