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gaven de Islamietische organisaties slechts verlof, hun sociale werkzaam-
heden voort te zetten. De japanse Aufsichtsveru/altung ging Java besturen
via het inheemse bestuursapparaat dat, eertijds steun en toeverlaat van het
Nederlandse gezag, door de nationalisten als hun natuurlijke tegenstan-
der was gezien; het was bovendien bij de overtuigd-Islamieten weinig
populair geweest, omdat het, hoezeer ook de Islam belijdend, de opvat-
ting dier overtuigd-Islamieten dat de gehele gemeenschap de in de Koran
neergelegde normen, en alleen deze, diende te volgen, nimmer had
gedeeld - dat laatste hadden de meeste nationalistische groeperingen
evenmin gedaan. Terwijl nu de japanners het bestuur (volgens hun
aanwijzingen!) overlieten aan de regenten en hun patihs en aan de onder
dezen fungerende districtshoofden tu/edondz en assistent-wedono's) en
lagere hoofden (in Djakarta: de wijkmeesters, overal elders: de dessa-
hoofden oftewel loerah's), zetten zij in '42 tegelijkertijd een massa-actie
op touw, de AAA-actie, welke de inheemse volksmassa's in een pro-
japanse beweging wilde verenigen. Dat lukte niet. De AAA-actie werd
in oktober '42 beëindigd - een nieuwe beweging werd voorbereid: de
Poesat Tenaga Rakjat (het Centrum van de Volkskracht) oftewel de Poetera,
waarin Soekarno de leidende rol zou spelen.

Hem stond niet anders voor ogen dan de vorming van een onafhan-
kelijke Indonesische eenheidsstaat. Zolang de japanners (van wie hij in
'42 en '43 meende dat zij niet verslagen zouden worden) als militaire
veroveraars de macht uitoefenden, was hij bereid, met hun wensen
rekening te houden, maar was de oorlog eenmaal ten einde en hadden
zij hun 'Groot-Oost-Aziatische Welvaartssfeer' geconstitueerd, dan was
hij voornemens om, mocht dat nodig zijn, dwars tegen die wensen in te
gaan. Toen hij, na al op Sumatra met het japanse Vijf-en-twintigste Leger
te hebben samengewerkt, op 9 juli '42 in Djakarta was aangekomen, zei
hij dat duidelijk aan Imamoera: hij was, aldus Imamoera, 'bereid, het volk
te leiden in de japanse richting voor de zaak van het Indonesische welzijn,
maar met dien verstande dat hem na het einde van deze oorlog geen
beperkingen (zouden) worden opgelegd.'

In de eerste maanden van zijn hernieuwde activiteit bereikte hij dat
aan de departementen van algemeen bestuur, alle door japanners geleid,
Indonesische adviseurs werden toegevoegd, dat een Adat-commissie
werd opgericht die, tweemaal per maand onder voorzitterschap van
Harada's adviseur Hajasji bijeenkomend.', adviezen kon uitbrengen aan

1 Hajasji, oud-ambassadeur in Brazilië, was in april '42 mèt graaf Kodama en oud-
onderminister Kitajarna als adviseur aan Imamoera toegevoegd.
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