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bestuurders hadden ontpopt, en ging zij met toenemend verlangen naar
het einde van Japans heerschappij uitzien, dat wil zeggen: uitzien naar
Japans nederlaag.

Er was maar één mogendheid welke die nederlaag kon bewerkstelli-
gen: de Verenigde Staten.

Met de anti-kolonialistische stemming van de meeste Amerikanen had
Soekarno van de aanvang van zijn politieke werkzaamheid af rekening
gehouden: hij had in ’27 zijn PNI, de Perserikatan Nasional Indonesia,
opgeticht op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag: 4 juli, en hij wist
dat president Roosevelt in december 41, kort na het uitbreken van de
oorlog in de Pacific, uitdrukkelijk had verzekerd dat de Philippijnen
krachtens het in "34 met hen gesloten verdrag in ’44 onafhankelijk zouden
worden. Had hij dan op het verkeerde paard gewed? Blijkbaar. Dat moet
hij in ’44 duideljk zijn gaan beseffen. Trouwens, niet alleen hij had zich
toen publiekelijk verbonden met een mogendheid die de ene nederlaag
na de andere leed — op Sjahrir en Tjipto Mangoenkoesoemo na hadden
alle voormannen van de nationalistische beweging hetzelfde gedaan.
Heeft dit geleid tot twijfel, tot het vermoeden dat een andere koers betere
kansen zou bieden op het bereiken van het einddoel, tot onderlinge
debatten? Wij weten er niets van. Er zijn geen stukken bewaard gebleven
die ervan reppen, Soekarno zelf heeft er later over gezwegen en hetzelfde
heeft Hatta gedaan in de, wat de Japanse bezettingsperiode betreft,
opvallend magere hoofdstukken van zijn memoires. Trouwens, wanneer
wij in het voorafgaande opmerkten dat de Japanners jegens de drie door
hen op Java aangetroffen politieke krachten (de inheemse bestuurders,
de nationalisten en de overtuigd-Islamieten) een wisselende politiek
hebben gevoerd, dan moet daarbij aangetekend worden dat er evenmin
stukken bewaard zijn gebleven die reéle informatie geven over de ern-
stige tegenstellingen die zich in het kamp van de bezetter zijn gaan
aftekenen. Vermoedelijk heeft al Imamoera bepleit dat Japan de Indone-
sische nationalisten tegemoet diende te komen — vast staat dat Harada’s
adviseur Hajasji dat in maart '44 heeft gedaan (wij komen er nog op terug)
en voorts dat het hoofd van het verbindingsbureau van de Japanse marine
te Djakarta, kapitein-ter-zee (later schout-bij-nacht) Maeda, van een
vroeg stadium af jegens de Indonesische nationalisten een beleid heeft
gevolgd dat haaks stond zowel op dat van het Zestiende Leger als op dat
van zijn eigen marinestaf. Want zo min als er een volstrekte eendracht
was tussen alle politieke krachten die onder de Indonesiérs tot ontwik-
keling kwamen, zo min was er van die eendracht sprake bij de Japanners.
Facties van ministers botsten op facties van officieren, facties van het leger
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