
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

op facties van de marine en binnen elke factie waren weer groepen die
eigen doelstellingen nastreefden. Niet zwijgend uiteraard, maar zich
uitend: in gesprekken, in brieven, in memoranda. Zowel in Japanse als
in Indonesische kringen moet menigmaal sprake zijn geweest van belang-
rijke, wellicht bewogen gedachtenwisselingen.

Wij weten er nauwelijks iets naders van, en zo geldt voor dit hoofdstuk
wat al voor enkele vorige gegolden heeft: het besef van de talrijke en
gevoelige lacunes in ons bronnenmateriaal mag ons niet verhinderen
datgene weer te geven wat ons bekend is. Daarbij koesteren wij in elk
geval het vertrouwen dat wij de hoofdlijnen van de politieke worsteling
die zich op Java heeft afgespeeld, met redelijke duidelijkheid kunnen
aangeven.

Geen 'onafhankelijkheid'

Terwijl op Java nog de gedachtenwisselingen gaande waren of de Poetera
zou worden opgericht en, zo ja, wat precies haar taak zou zijn, deelde
minister-president Todjo op 28 januari '43 in het Japanse parlement mee
dat de Japanse regering besloten had, in de loop van '43 aan Birma en
de Philippijnen de 'onafhankelijkheid' te verlenen. Het was een klap in
het gezicht van de vier Indonesische voormannen die, zoals al bekend
was gemaakt, als leiders van 'een nieuwe volksorganisatie' zouden gaan
optreden. Hoe Dewantoro en Mansoer hebben gereageerd, weten wij
niet - de reactie van Soekarno en Hatta is bekend. Zij zochten onmid-
dellijk een van de burger-medewerkers van generaal Harada op, de
Japanner Mijosji, die voor de oorlog Japans vice-consul te Batavia was
geweest. 'Zij waren', schreef deze na de oorlog", 'diep in de put' en
beklaagden zich bitter over het onrecht, Indonesië aangedaan. Soekarno
wees er op dat de Indonesiërs de Japanners als bevrijders hadden begroet
en loyaal met het militair bestuur hadden samengewerkt; hij zei vervol-
gens dat zich in andere door Japan bezette gebieden (vermoedelijk wees
hij vooral op China maar denkbaar is dat hij ook de Philippijnen heeft
genoemd) onrust had voorgedaan maar dat het in Indië rustig was
gebleven - van de gelegenheid maakte hij gebruik om er tegen te
protesteren dat talrijke inheemsen als romoesjas naar Thailand en Birma
waren gezonden en dat de Japanners spoorwegmaterieel van Java naar

I Mijosji's in het Japans verschenen memoires worden aangehaald door Kanahele,
P·90.

918


