SOEKARNO KRITISEERT JAPAN

de Birma-spoorweg overbrachten. Tenslotte eiste hij dat Mijosji Hatta en
hem de gelegenheid zou geven, een gesprek te voeren met het hoofd van
het militair bestuur, generaal Okazaki.

Mijosji droeg daar zorg voor — Soekarno en Hatta werden door
Okazaki ontvangen. Deze kreeg hetzelfde te horen als Mijosji. Veel
soelaas kon hij niet bieden. Hij sprak zijn dank uit voor de medewerking
die Soekarno en Hatta tot dusver hadden verleend maar maakte hen er
op attent dat hij in zijn positie geen beslissingen kon nemen ten aanzien
van de hoofdlijn van Japans politiek — helpen kon hij hen niet.

Het gebeurde stimuleerde Soekarno om, zoals Hatta al op 8 december
’42 had gedaan', voor het eerst, zij het in bedekte vorm, kritiek te uiten
op het beleid dat de Japanners in Indi& voerden. Uitgenodigd om ter
gelegenheid van de eerste verjaardag van de val van Singapore een artikel
te schrijven voor Asia Raya, onderstreepte hij in zijn op 15 februari '43
gepubliceerde beschouwing de betekenis van de val van de grote Britse
marinebasis maar viocht een passage in, waarin weliswaar Japan niet werd
genoemd maar die voor iedere goede verstaander duidelijk was:

‘Elke soort kolonisatie verwoest. Elke kolonisatie verwoest en brengt katastro-
fes over land en volk die gekoloniseerd worden. Hun rijkdom, hun beschaving,
hun levensvreugde, hun moed, alles wordt vernietigd, alles wordt verwoest” —

terecht wijst Soekarno’s biograaf Dahm er op dat Soekarno zich in die
passage scherper over Japan had geuit dan hij ooit over Nederland had
gedaan: ‘Selbst bei seinen hefiigsten Angriffen gegen Holland hat Soekarno
diesem Land nicht die Zerstorung der indonesischen Kultur vorgeworfen, eher das
Gegenteil: Hemmung des Fortschritts durch die iibertriebene Pflege der alten
Kultur.?

Overwogen Soekarno, Hatta, Dewantoro en Mansoer, de oprichting
van de Poetera niet te laten doorgaan? Er is niets van bekend. Vast staat
dat zij, toen de nieuwe volksbeweging op 9 maart ‘43 tijdens een massa-
bijjeenkomst te Djakarta werd geinaugureerd, alle vier het woord voerden
en Japan hun voortgezette steun toezegden, Soekarno o.m. in een in
hoofdstuk 4 al geciteerde passage welke wij hier willen herhalen: ‘Als de
Chinese Draak samenwerkt met de Olifant van Thailand, met de Koe

! In een toespraak te Djakarta had hij, zoals wij in hoofdstuk 4 vermeldden, o.m.
gezegd: ‘De Indonesische jeugd ziet Indonesié liever naar de bodem van de zee zinken
dan dat het land weer een kolonie zou worden.’” 2 B. Dahm: Sukarnos Kampf um
Indonesiens Unabhdngigkeit (1964), p. 246.
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