
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

van Indië, met de Sfinx van Egypte, met de Buffel van Indonesië, en die
samenwerking beschenen wordt door de Zon van Japan, dan zal het
imperialisme in gans Azië vernietigd worden.'

'Het imperialisme' - dat klonk nogal abstract. Alleszins denkbaar is
het dat de Japanners er Soekarno attent op maakten dat zij daaronder
slechts het imperialisme van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië
verstonden. Hoe dat zij, Soekarno ging zich spoedig in het publiek op
een wijze uiten die bij de Japanners alleen maar in de smaak kan zijn
gevallen. Toen hij (er nog steeds van overtuigd dat Japan niet kon worden
verslagen) op 29 april' 43, Hirohito's verjaardag, het woord voerde op
een in Djakarta gehouden massa-vergadering, gebruikte hij voor het eerst
een formulering die in de jaren die volgden, herhaaldelijk in zijn toe-
spraken voorkwam: 'Wij strijken de Amerikanen plat, wij verbrijzelen de
Britten' ('Amerika kita setrika, Inggeris kita linggis') - een oproep was dat
die geheel zou passen in het Japanse streven om op Java de sfeer te doen
ontstaan waaruit een volksguerrilla zou kunnen voortkomen.

*

Aoki, de Japanse minister voor Groot-Oost-Aziatische Zaken, maakte in
april-mei '43 een rondreis door de landen van de Nanjo. Op 3 mei
arriveerde hij in Djakarta. Zijn bezoek was niet aangekondigd - Soekarno
bevond zich op Oost-Java waar hij tot steun aan de Poetera opriep. Het
gevolg was dat slechts Hatta, Dewantoro en Mansoer met Aoki konden
spreken. Hem vroegen zij, waarom Japan louter Birma en de Philippijnen
'onafhankelijk' zou maken en niet ook Indonesië, dat, zeiden zij, daar
evenzeer voor in aanmerking kwam. Hatta noemde het feit dat Indië
bestuurlijk in drieën was geknipt (Java onder het Zestiende, Sumatra
onder het Vijf-en-twintigste Leger, Borneo en de Grote Oost onder de
marine) 'abnormaal en ondragelijk" - hij uitte drie verlangens: dat de
bestuurseenheid van de archipel zou worden hersteld en dat er het
Indonesia Raya gezongen en de rood-witte vlag getoond zou mogen
worden. Aoki kon geen enkele toezegging doen, behalve dan dat hij
Hatta, Dewantoro en Mansoer de verzekering gaf dat hij (hij zou op
6 mei Java weer verlaten) de inhoud van hun betoog aan minister-
president Todjo zou overbrengen.

1 Aangehaald in Kanahele, p. 91.
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