
AOKI IN DJAKARTA

Zou hij dat inderdaad doen? Toen Soekarno naar Djakarta was terug-
gekeerd, kwam het viertal dat de Poetera leidde, tot de conclusie dat het
onder alle omstandigheden wenselijk was dat Todjo hun denkbeelden
zwart op wit zou kunnen lezen. Hoe hem te bereiken? Zij namen aan
dat de verzending van hun stuk via de officiële weg (van Okazaki naar
Harada, van Harada naar Teraoetsji in Singapore, van Teraoetsji naar
Tokio) ineffectief zou zijn - het was al de vraag of Harada hun beschou-
wing die impliciet kritiek zou bevatten op het beleid van zijn bezettings-
bestuur, naar Singapore zou doorgeven. Maeda, met wie zij overleg
pleegden, had een betere oplossing: hij kon hun brief via een marine-
officier die verbonden was aan de afdeling militair bestuur van het
departement van marine te Tokio aan Todjo doorgeven. Aldus werd
besloten. De brief die door Soekarno, Hatta, Dewantoro en Mansoer
werd ondertekend, bevatte kritiek op het algemene gedrag van de japan-
ners in Indië dat 'arrogant' werd genoemd; er werd verder in op aange-
drongen dat de japansc regering een duidelijke uitspraak zou doen over
de politieke toekomst niet van java alleen maar van geheel Indonesië en
dat zij verlof zou verlenen om het Indonesia Raya te zingen en de
rood-witte vlag te tonen.

Aoki's rapport en de brief van de vier Indonesische leiders maakten
kennelijk indruk op Todjo. Toen de Contactraad eind mei bijeenkwam
om zich o.m. over de status van Indonesië te beraden, bepleitte hij dat
ook aan Indonesië 'onafhankelijkheid' zou worden verleend. Hij kreeg
geen voet aan de grond. De chef van de leger- en de chef van de
marinestaf betoogden beiden dat, nu de Verenigde Staten sterker werden
(de japanners hadden Guadalcanal en, op Australisch Nieuw-Guinea,
Buna moeten prijsgeven en de Amerikanen hadden in de Aleoeten Attoe
heroverd), japan vooral Malakka, Singapore en Nederlands-Indië onder
zijn volstrekte controle moest houden - het geheime besluit werd ge-
nomen om deze gebieden na de oorlog te annexeren. I Zouden de
Indonesiërs dan nul op het rekest krijgen? Neen, het leek verstandig, hun
een kleine concessie te doen: 'naar gelang de capaciteiten van de inheemse
bevolking en de plaatselijke omstandigheden' zouden zij bij het bestuur
van de drie delen waarin hun land gesplitst bleef, betrokken worden, om
te beginnen op java. Dat verklaarde Todjo toen hij op 16 juni '43 het
japanse Lagerhuis toesprak: nog in '43, zei hij, zou de inheemse bevolking
van java, Sumatra, Borneo en Celebes (en die van Malakka) in de

1 Wij nemen aan dat Todjo zich bij dit besluit neerlegde in de verwachting dat het
niet zou worden verwezenlijkt.
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