
TODJO IN DJAKARTA

Adviesraden voor de achttien z.g. stadsgemeenten welke Java telde. Reële
bevoegdheden bleken aan al die nieuwe colleges niet verleend te zijn
(wij komen er op terug) - het gevolg was dat Todjo, die op 7 juli '43 in
Djakarta aankwam, de Indonesische voormannen in een stemming van
grote ontevredenheid aantrof. Harada had er zorg voor gedragen dat
Japans minister-president op het vliegveld door vele vooraanstaanden
werd begroet: onder de aanwezigen bevonden zich Soekarno, Hatta,
Dewantoro en Mansoer (èn de man die hun brief aan Todjo had laten
doorgeven: kapitein-ter-zee Maeda) alsook de twee Japanners die res-
pectievelijk resident en burgemeester van Batavia waren, en de vier
Javaanse vorsten. Het Japanse militaire bestuur had zorg gedragen voor
grote publieke belangstelling: volgens persberichten stonden ca. veertig-
duizend personen langs de route die Todjo's auto nam - voor een deel
waren dit leden van twee inmiddels opgerichte hulpkorpsen (de Keibodan
en de Seinendani en met hun onderwijzers opgetrommelde schoolkinde-
ren.

Soekarno, Hatta, Dewantoro en Mansoer werden door Todjo in
audiëntie ontvangen, zulks overigens samen met een vertegenwoordiger
van de Chinese minderheid op Java. In zijn toespraak! bood Soekarno
Todjo 'uit naam van het Indonesische volk' zijn 'duizendvoudige dank'
aan voor zijn komst. 'Ons hart', zei hij, 'is ontroerd, omdat dit de eerste
maal is dat Indonesië wordt bezocht door een minister-president. Onder
de Nederlanders heeft iets dergelijks nooit plaats gehad.' Ja, in '41 was
de Nederlandse minister van koloniën verschenen (Welter, in april-mei),
maar 'deze', zei Soekarno, 'kwam niet als broeder tot ons maar om de
Nederlandse overheersing van Indonesië te versterken. Minister Todjo
echter komt hier met een liefhebbend hart.' 'Wij zullen', zo eindigde hij,
'onze trouwaan Japan vermeerderen, want wij zijn er van overtuigd dat
de oorlog die Japan thans voert, een heilige oorlog is.'

In zijn antwoord bleefTodjo zorgvuldig binnen de grenzen die in het
beraad van de Contactraad waren aangegeven. Hij sprak niet van een
'Indonesisch volk' maar van 'de ingezetenen van Java' en uitte de hoop
dat die ingezetenen door versterkte steun aan de Japanse strijdkrachten
een bijdrage zouden leveren aan 'de verwezenlijking van het nieuwe
java.'? Een gesprek met Soekarno en de zijnen ging hij uit de weg - hij
wist wat zij wilden en kon hun geen enkele toezegging doen. De vier
voormannen van de Poetera moeten van anderen vernomen hebben dat,
als zij vrijwel nul op het rekest hadden gekregen, dat niet aan Todjo
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