
VERDENKING TEGEN HATTA

van de strijd op Java Hatta als 'algemeen adviseur' hadden ingeschakeld,
maar in de loop van september '43 werd het Japans militair bestuur door
een Indonesische nationalist (wie, is niet bekend) op Harta's artikelen
gewezen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat tot het militaire bestuur
was doorgedrongen dat de vier leiders van de Poetera zich buiten het
bestuur om tot Todjo hadden gewend. Beraad, vermoedelijk ook gevoerd
met de generaals Harada en Koboehoe, leidde tot de conclusie dat Hatta
enige tijd van Java zou worden verwijderd: hij zou naar Japan gezonden
worden om zich daar te verdiepen in Japans ideologie; dan zou hem
blijken dat de mogendheid die zoveelofferde om Groot-Oost-Azië te
'bevrijden', onmogelijk van 'aggressie' of 'imperialisme' beschuldigd kon
worden.

Eind september of begin oktober (de datum is niet bekend) werd Hatta
bij het adjunct-hoofd van de Kenpeitai ontboden. Die vroeg hem hoe hij
de ontwikkeling van kapitalisme en imperialisme zag. 'I gave him my
views', aldus Hatta in zijn memoires', 'based on the theory oj Sombart and
Max Weber.2 I also said that I regretted the japanese had become attracted to
imperialism.' Kon hij daar dan een voorbeeld van geven? Veiligheidshalve
(hij had kunnen wijzen op wat de Japanners in Indië deden) beperkte hij
zich er toe, China te noemen. Het adjunct-hoofd van de Kenpeitai zei
toen dat Hatta van Japans ideologie weinig afwist.

'He also asked whether I had ever written anything criticizing the japanese. No, I
said, I had never written anything against the japanese, however, I had written an
article criticizingjapanese imperialism. He u/anted to know when I wrote this article. I
said: at the beginning of the Greater-East-Asian War. 'Were you forced or instigated by
the Dutch Colonial Government?' 'No', I replied, 'I wrote the article becauseof my own
conviction."

De Kenpeitai-functionaris herhaalde dat Hatta maar eens meer moest
lezen over Japans ideologie die, aldus de functionaris, de weerstand tegen
het Westers imperialisme als kern had.

Enige tijd later drong het bericht tot Hatta door dat hij samen met
Soekarno en een Islamietische voorman naar Japan gezonden zou wor-
den. Hij vreesde dat hij daar zou worden vastgehouden. Wat te doen?
Hij overwoog, op Java onder te duiken, maar achtte dat te riskant: 'Ij the
japanesejound me, I surely would be killed." Korte tijd later kreeg hij officieel

I Hatta: Memoirs, p. 216-17. 2 De eerste, Werner Sombart, is een bekend Duits
historicus, de tweede een bekende Duitse socioloog geweest. 3 Hatta: Memoirs,
p.217·


