DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

te horen dat Soekarno, hij en kigji Bagoes Hadikoesoemo (deze was in
’42 voorzitter van de Mohammadijah geweest), in Tokio werden verwacht.
Dat drietal werd de een na de ander door generaal Koboehoe ontvangen;
van hem kreeg Hatta te horen dat aangenomen werd dat hij tijdens een
studieverblijf in Japan een boek zou schrijven over Japans ideologie.
‘ ‘So’, he said’, aldus Hatta’s verslag van wat Koboehoe hem zei, * 7 am
fully vesponsible for sending you there for this specific task. Don’t talk about Putera
for instance, as that is not what you are in Tokyo for. You are expected to finish
your job within three months.” He later added that if this was not sufficient I
would stay for up to ten months.’*

Het liep anders.

Daags na de gesprekken met Koboehoe werden Soekarno, Hatta en
Ki Bagoes (zo werd deze meestal genoemd) door Mijosji meegenomen
naar de beste Djakarta’se zaak voor herenkleding — Soekarno en Ki
Bagoes mochten daar één kostuum, Hatta mocht er twee uitkiezen.
Begeleid o.m. door Mijosji, viogen zij enkele dagen later eerst naar
Singapore voor een beleefdheidsbezoek aan generaal Teraoetsji en ver-
volgens, met tussenlandingen in Djakarta, Makassar en Manila, naar
Tokio; daar was toen juist de Groot-Oost-Azié-conferentie afgelopen,
waar Indonesié tot hun verontwaardiging niet eens voor was uitgenodigd.
Twee weken bleven zij in Japan, waar zij een heel programma van
bezichtigingen af te werken kregen. Op de vierde dag van het bezoek
werden zij door keizer Hirohito ontvangen die hun persoonlijk hoge
decoraties uitreikte, Soekarno een iets hogere dan de andere twee. Een
pleister op de wonde? Zo hadden zij het kunnen zien, want daags na
aankomst had een gesprek met Todjo niets opgeleverd. Soekarno had er
opnieuw in aangedrongen op herstel van de bestuurseenheid van de
archipel en op verlof tot gebruik van het Indonesia Raya en de rood-witte
vlag en Todjo had er zich toe beperkt te zeggen dat hij persoonlijk
verwachtte dat die verlangens te zijner tijd vervuld zouden worden — niet
n@ dus en evenmin op korte termijn en hij had slechts een persoonlijke
verwachting geuit.

Hatta werd niet in Japan vastgehouden. Het enige dat hij merkte van
de mededelingen die generaal Koboehoe hem had gedaan, was dat kort
voor het einde van het bezoek graaf Kodama (een van de drie die in april
"42 als adviseur van Imamoera naar Java waren gezonden) hem bezocht
die hem enkele boeken in het Engels gaf over Japans ideologie. ‘The
Japanese Military Government in Djakarta had decided’, schrijft Hatta in zijn
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