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Dat militair bestuur had er geen bezwaar tegen gehad, de nationalisten
een flinke vertegenwoordiging te geven: van de vijf-en-veertig leden
(onder wie vijf Chinezen') mocht men een-en-twintig als aanhangers
van Soekarno en Hatta beschouwen en van deze waren dertien door
generaal Koboehoe benoemd.

De bevoegdheden van al deze adviesraden op Java waren gelijk aan
die van de raden in de Buitengewesten: zij hadden generlei medebe-
stuurlijke verantwoordelijkheid maar zij mochten slechts adviezen uit-
brengen, adviezen, wel te verstaan, in de vorm van antwoorden op vragen
die hun door het Japans militair bestuur waren voorgelegd - vragen die
dan bovendien beperkt waren tot zes gebieden: het bevorderen van goede
betrekkingen tussen het militaire bestuur en de bevolking van Java, de
verhoging van het culturele peil der bevolking, het onderwijs, de eco-
nomie, de sociale zorg en de volksgezondheid. Daar kwam nog bij dat
de Centrale Adviesraad een hoofdzakelijk uit Japanners bestaand secre-
tariaat kreeg dat namens het militair bestuur als waakhond optrad.

De Centrale Adviesraad diende eens in de drie maanden in 'gewone
zitting' bijeen te komen - voor 'buitengewone zittingen' konden de
leden bijeengeroepen worden door het hoofd van het militair bestuur.
De beraadslagingen waren geheim, met dien verstande dat telkens om-
trent de eerste zittingsdag (die waarop de vragen van het militair bestuur,
toegelicht door het hoofd van de afdeling Algemene Zaken van dat
bestuur, aan de raad voorgelegd werden) en omtrent de laatste (die
waarop de antwoorden van de raad definitief werden vastgesteld) een
beknopt verslag in de pers verscheen.

Het spreekt vanzelf dat elke politiek-bewuste Indonesiër die de wijze
van samenstelling en, vooral, de bevoegdheden van de nieuwe vertegen-
woordigende colleges vergeleek met die van de vertegenwoordigende
lichamen die onder het Nederlands bewind waren ontstaan, tot de
conclusie kwam dat de Indonesiërs er in belangrijke mate op waren
achteruitgegaan. Zo moeten ook Soekarno en andere vooraanstaande
nationalisten het hebben gezien - evenwel, zij hadden zich met de
Japanners verbonden en gingen door op de ingeslagen weg.

Het eerste dat de Centrale Adviesraad moest doen toen hij op
16 oktober '43 in Djakarta in het gebouw van de vroegere Volksraad
bijeenkwam in een gewone zitting die vijf dagen zou duren, was candi-

1 Een van die vijf was voorzitter van de pro-Japanse organisatie der Chinezen op Java
en hoofdredacteur van het enige Chinese dagblad dat mocht verschijnen, de Hang
Po.
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