
EERSTE ZITTINGEN V AN DE CENTRALE ADVIESRAAD

daten te kiezen voor de functie van eerste, tweede en derde voorzitter
- zij moesten door generaal Harada benoemd worden. Over de vraag wie
als eerste voorziter diende te worden voorgesteld, werd niet lang van
gedachten gewisseld; er was er maar één die in aanmerking kwam:
Soekarno. Voor de twee andere functies waren er vier candidaten: Hatta,
Dewantoro, een van de regenten van Midden-Java: Raden Mas Toemeng-
goeng Koesoemo Oetoyo, die een voorman was geweest van Boedi Oetomo
en achttien jaar lang lid was geweest van de Volksraad, en tenslotte een
arts uit Semarang, dr. Raden Boentaran Martoatmodjo, die in Leiden had
gestudeerd en die steeds een zekere distantie had bewaard jegens de
nationalisten. Hatta en Dewantoro kregen de meeste stemmen - Harada
benoemde Soekarno tot eerste, Koesoemo Oetoyo tot tweede, dr. Boen-
taran tot derde voorzitter.

Eenmaal benoemd, hield Soekarno een hooggestemde toespraak.
'Vandaag', zei hij, 'begint een nieuw tijdperk.') Tevreden was hij ove-
rigens niet: 'Wanneer wij meer willen bereiken, dienen wij te beseffen
welke voorwaarden wij dienen te vervullen'; hij had, zei hij, aan Todjo
gezegd (tijdens diens bezoek aan Djakarta) dat de door Japan toegezegde
'deelneming aan het bestuur' slechts was 'de eerste stap op weg naar het
door het Indonesische volk gewenste einddoel.'> De eerste zitting had
voor het overige geen andere functie dan dat de leden steun zouden
betuigen aan het Japans militair bestuur. Dat deden zij. Zij legden er ook
de voorgeschreven eed in af:

'Wij zweren dat wij met hart en ziel ons zullen geven aan de vervulling van
onze plichten, steeds de wensen van de opperbevelhebber van het Japanse leger
ter harte zullen nemen en in vriendschappelijke sfeer zullen vergaderen, opdat
het doel, t.w. deelneming aan het bestuur van het land en de uiteindelijke
overwinning in deze heilige oorlog, spoedig wordt bereikt.'

In de tweede zitting, eind januari '44 (Nimitz had de Gilbert- en de
Marshall-eilanden in handen gekregen), werd aan de Centrale Adviesraad
gevraagd, welke maatregelen mogelijk waren om een groter deel van de
bevolking bij Japans oorlogsinspanning in te schakelen, 'nu een beslissing
in de oorlog op handen en de situatie ernstig is.'3

In de derde zitting, begin mei '44, luidde de voorgelegde vraag:

'Welke concrete maatregelen zijn wenselijk om de bevolking het nodige

1 Aangehaald in Legge: Sukarno, p. 169. 2 Aangehaald in Dahm: Sukarnos Kampf,
p.261. 'Aangehaald in japanese Military Administration in Indonesia, p. 364.
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