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plichtsbesef bij te brengen en haar de noodzaak te doen inzien om, ongeacht
stand en ras, in samenwerking en eendracht de uiteindelijke overwinning in deze
heilige oorlog te behalen?' I

In de vierde zitting, midden augustus '44 (Nimitz had de Marianen
veroverd, MacArthur naderde de Philippijnen), werd aan de leden van
de Centrale Adviesraad (die allen op de hoogte waren van de veront-
waardiging die de romoesja-wexvuig op Java had gewekt) gevraagd, hoe
de arbeidsproductiviteit verhoogd kon worden en hoe men kon bereiken
dat meer Javanen zich als vrijwillige romoesja's zouden aanmelden.

Verder willen wij thans niet gaan. De zittingen van de Centrale
Adviesraad die plaatsvonden na Koiso's 'onafbankelijkheids' -toezegging,
7 september '44, komen nog aan de orde. Wel willen wij hier nog
vermelden dat de vierde zitting geopend werd door generaal Koboehoe
in eigen persoon, die bij die gelegenheid een typisch-Japanse algemene
aansporing uitsprak: 'Alle plannen die in tien jaar verwezenlijkt moeten
worden, dienen thans in één jaar gerealiseerd te worden."

De aan de Centrale Adviesraad voorgelegde vragen droegen dus een
wel zeer algemeen karakter - die vragen beantwoordend (de antwoorden
begonnen steeds met beschouwingen waarin in geijkte termen aan Japan
hulde werd gebracht) trachtte de raad steeds zo konkreet mogelijke
maatregelen voor te stellen. Wij gaven daar al een voorbeeld van in
hoofdstuk T in zijn tweede zitting gaf de raad, die voorstellen kon
indienen ter verbetering van de inschakeling van arbeidskrachten, het
Japans militair bestuur in overweging, een Gemeenschap voor de Arbeid
op te richten, alle mannelijke ingezetenen van zestien tot veertig en alle
ongehuwde vrouwelijke van zestien tot vijf-en-twintig jaar te registre-
ren, in elke residentie een centrum voor de opleiding van arbeiders op
te richten en alle maatschappelijke eenheden op Java zoals de overheids-
bureaus, de scholen, de ondernemingen en de afdelingen van alle be-
staande organisaties van Indonesiërs, Chinezen, Arabieren en Indische
Nederlanders opdracht te geven, een groep te vormen van op zijn minst
vijftig personen die voor romoe.~ia-arbeidin aanmerking kwamen - op
die groepen zou dan een beroep kunnen worden gedaan als arbeidskrach-
ten nodig waren. Die aanbevelingen werden, zo vermeldden wij in
hoofdstuk 7, door het Japans militair bestuur overgenomen. Dat verhin-
derde evenwel niet dat het oproepen van de romoesjds met grote willekeur
bleef geschieden, dat zij door de Japanners als goedkope slaven werden

1 A.V. 2 Samenvattingen Kan Po, p. 250.
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