
'EEN GOED INGESTUDEERD VRAAG-EN-ANTWOORD SPEL'

behandeld en dat voor de gezinnen, welke zij hadden achtergelaten,
nauwelijks werd gezorgd.

Wij willen het bij dit ene voorbeeld laten. Wij zijn er van overtuigd
dat vele leden van de Centrale Adviesraad gedreven werden door de
behoefte om het ontzaglijke leed dat de Japanse bezetters over de in-
heemse bevolking brachten, zoveel mogelijk te verlichten, maar hun
daartoe strekkende voorstellen hadden nauwelijks effect omdat bij de
verwezenlijking daarvan zowel de Japanners als de inheemse bestuurders
ongecontroleerd hun gang konden gaan. Bijna anderhalf jaar bestond de
Centrale Adviesraad al, toen, zoals wij in hoofdstuk 7 weergaven,
Dewantoro begin '45 in een discussie van het College van Adviseurs met
nadruk wees op

'de omstandigheid waarin de bevolking nu leeft, waarin ons volk om zo te zeggen
geen bestaan meer heeft, vooral op het gebied van de voeding, terwijl het
helemaal geen bescherming meer heeft en niet weet tot wie het zich moet wenden
voor zijn leed, wanneer ook de dessa-hoofden corrupt zijn benevens het binnen-
lands bestuur dat daarboven is geplaatst' -

met daarboven weer de Japanners die steeds zwaardere eisen stelden en
al die corruptie op haar beloop lieten.

Die situatie was het die menig lid van de Centrale Adviesraad het
gevoel gaf, dat de arbeid van de raad vrijwel zinloos was. Duidelijke kritiek
mocht niet worden geuit. Tegen Kanahele zei een van de vroegere leden
van de raad: 'Zitting hebben in de raad betekende dat je aan de grillen
van de Japanse opperbevelhebber tegemoetkwam en deelnam aan een
goed ingestudeerd vraag-en-antwoord spel'l - voor dat instuderen had
het secretariaat zorg gedragen.

Een lichaam zonder enige betekenis dus? Dat zou, menen wij, te ver
gaan. Hier kwamen mannen bijeen die, hoe voorzichtig zij zich vermoe-
delijk ook uitten wanneer Japanners in de buurt waren (ook zij wisten
hoe de Kenpeitai placht op te treden!), toch voor en na de vergaderingen
gegevens en indrukken konden uitwisselen. Het kan wel niet anders of
er moet iets van saamhorigheidsgevoel zijn gegroeid, iets van nationaal
besef zijn versterkt. Dan: in de zetel van de voorzitter, eens in het
Volksraadsgebouw ingenomen door een door het Nederlands opperbe-
stuur benoemde Nederlander, zat nu een Indonesiër, Soekarno. Voor het
eerst leidde hij de besprekingen van een college dat, hoe willekeurig ook

1 Kanahele, p. 103.
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