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samengesteld en met hoe beperkte bevoegdheid ook, in '43 en '44 het
hoogste vertegenwoordigende college was dat java, ja dat Indië kende.
De wijze waarop hij dat voorzitterschap uitoefende, kwam, schijnt het,
bij de leden van de raad zijn naam ten goede. Tussen de drie in het college
vertegenwoordigde groeperingen: de nationalisten, de overtuigd-Isla-
mieten en de inheemse bestuurders, waren tegenstellingen te over - Soe-
karno drong steeds op overeenstemming aan.

*

Uit verscheidene vragen die aan de Centrale Adviesraad werden voor-
gelegd, kan men al afleiden dat er aan de top van het japanse militaire
bestuur een levendige ontevredenheid was over de mate waarin de
bevolking zich inspande ten bate van de japanse oorlogvoering. Wij
herinneren aan de doelstelling van de AAA-beweging die, aldus Mijosji,
geweest was, 'aan het volk op java een organisatie te schenken die het
mogelijk zou maken, hen tot medewerking te bewegen en bij te dragen
tot een van boven af opgelegde unificatie.' De AAA-beweging, volledig
japans van oorsprong, was daartoe niet geschikt gebleken, maar in de
loop van '43 bleek hetzelfde van de met zoveel fanfares van start gegane
Poetera: een beweging die Indonesisch van oorsprong was, louter door
Indonesiërs werd geleid (voorzitter Soekarno en de vice-voorzitters
Hatta, Dewantoro en Mansoer) en slechts Indonesiërs als leden kende.
Toen Teraoetsji er in '42 mee accoord was gegaan dat Soekarno van
Padang naar Djakarta zou vertrekken, had Imamoera van zijn militaire
superieur de waarschuwing ontvangen, 'dat hij in zijn hand gebeten zou
worden door zijn eigen schoothondje.' Alleszins aannemelijk is het dat
Harada, Imamoera's opvolger, in Singapore iets vernomen heeft van
Teraoetsji's bezwaren. En werden die niet in de loop van '43 bevestigd?
Duidelijk was dat Soekarno en de andere nationalisten doelstellingen
nastreefden die veel verder gingen dan wat de japanse regering wenste.
Erger nog: achter Harada's rug om hadden Soekarno, Hatta, Dewantoro
en Mansoer zich tot japans minister-president gewend! Het kan Harada
slechts verontrust hebben dat lieden als Soekarno en Hatta Todjo's
gesprekspartners waren geworden, en dat er een kans bestond dat de
nationalisten door hun deelneming aan de adviesraden een zeker over-
wicht zouden krijgen zowel op de overtuigd-Islamieten als op de in-
heemse bestuursaristocratie.

Ziet men Harada als een door de wol geverfde japanse chauvinist die

934


