DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

Op al die maatregelen die er tezamen op neerkwamen dat het Japans
militair bestuur zijn greep op Java aanzienlijk trachtte te versterken,
willen wij nu dieper ingaan.

De teugels aangetrokken

Er waren drie volksgroepen op Java die in ’42 uitdrukkelijk als ‘vreem-
delingen’ waren aangemerkt (en zich tegen betaling hun pendaftarans
hadden moeten aanschaffen): de Indische Nederlanders, de Arabieren en
de Chinezen; jegens hen waren ook andere discriminerende maatregelen
getroffen: voor elke reis, voor elke verhuizing, moesten zij vergunningen
aanvragen en de scholen die hun kinderen plachten te bezoeken, waren
gesloten.

Aan veel van die discriminatie maakte Harada een einde.

Indische Nederlanders kregen in Semarang en Soerabaja, en wellicht
ook elders, weer eigen scholen — waar die ontbraken, konden hun
kinderen Indonesische volksscholen bezoeken. Voor de steunverlening
aan arme Indische Nederlanders stelde het Japans militair bestuur voorts
zekere bedragen ter beschikking en Dahler kreeg, zoals vermeld, eind 44
zitting in de Centrale Adviesraad. Men kan stellen dat dit alles in het
perspectief van de Indische Nederlanders weinig betekend heeft, maar
dat is niet van belang — van belang is slechts dat het Japans militair bestuur
er naar streefde, de Indische Nederlanders in de bevolking van Java te
integreren, een en ander onder strikte controle: het Kantor Oeroesan
Peranakan werd door Japanners geleid en de Kenpeitai hield een oog in
het zeil.

De Arabieren kwam het Japans militair bestuur tegemoet door in
december ’43 voor hen de regelingen op te heffen krachtens welke zij
reis- en verhuisvergunningen hadden moeten aanvragen en door in juli
‘44 te bepalen dat zij niet langer ‘vreemdelingen’ waren — voor hen
werden de pendaftarans afgeschaft.

Voor de Chinezen bleven die pendafiarans gehandhaafd, maar ook zij
werden in december '43 van de plicht ontslagen om voor elke reis en

moesten alle bestaande organisaties er in opgaan) die arbeidskrachten voor de Japan-
ners opriep. Verdere gegevens voor Sumatra ontbreken en wat Borneo en de Grote
Oost betreft, weten wij slechts dat er een Ambon-Hokokai is geweest; meer dan dat
feit is niet bekend.
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