DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

van het keizerlijk paleis te Tokio; dat voorschrift werd in oktober 43
afgeschaft voorzover het godsdienstige bijeenkomsten betrof.!

Dat de Japanners de kigji’s en oelama’s naar voren haalden, ja verschei-
denen hunner in Djakarta féteerden, bleef op de betrokkenen niet zonder
uitwerking: zij waren door het Nederlands bestuur, dat steeds bevreesd
was geweest voor uitbarstingen van Islamietisch fanatisme, lange tijd
kleingehouden en ook door de Javaanse regenten en vorsten meestal met
neerbuigendheid behandeld — bovendien waren zij in het begin van de
bezetting tot hun ergernis onder de verscherpte controle van die regenten
en vorsten geplaatst, maar ziet: de nieuwe machthebbers hadden het roer
gewend. Niet alle gevolgen daarvan waren even aangenaam: van juli ’43
af werden telkens enkele tientallen kigji’s en oelama’s naar Djakarta
gehaald (tot april ’45 in totaal ca. duizend) om daar deel te nemen aan de
Japanse vormingscursussen waarvan het chauvinistisch karakter velen
pijnlijk trof — met dat al keerden zij toch, meent Benda, met een versterkt
zelfbewustzijn naar hun dessa’s terug.?

Van de voortgezette werkzaamheid van de Mohammadijah en de Nahdat
al’ Oelama is weinig bekend, maar er zijn aanwijzingen dat beide orga-
nisaties een aanzienlijk grotere aanhang kregen; volgens een Japans
rapport althans zouden alle in de Miai gegroepeerde Islamietische ver-
enigingen (naast de twee genoemde waren er ook andere) die eind 41
in heel Indié ruim vierhonderdduizend leden hadden geteld, midden 43
alleen al op Java éénmiljoenzevenhonderdduizend leden hebben gehad.
Wat wij in ons vorige deel ‘het Islamietisch reveil’ hebben genoemd,
zette dus door.

Dat was het Japans militair bestuur, dat de Islam als een anti-Westerse
kracht was gaan zien, welkom.

In september ’43 werden de Mohammadijah en de Nahdat al’ Oelama
officieel erkend: zij konden de vleugels wijder uitslaan. Dat het departe-
ment van Godsdienstzaken in oktober een Indonesiér als hoofd kreeg
(prof. Djajadiningrat), mocht door overtuigd-Islamieten gezien worden
als een erkenning van de betekenis van hun groep — een groep overigens
waarbinnen zich van midden ’43 af verdeeldheid ging voordoen. Waarop

! Voor andere bijeenkomsten bleef het van kracht maar het werd dan door talrijke
gelovige Moslems demonstratief niet in acht genomen. Een tweede Japans voorschrift
dat aan gelovige Moslems aanstoot gaf, was dat de doden begraven moesten worden
met hun hoofd in de richting van het keizerlijk paleis in Tokio. Dat voorschrift werd
veelvuldig overtreden — of het ooit ingetrokken is, weten wij niet. 2 Benda: The
Crescent and the Rising Sun, p. 135.
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