
DE'MASJOEMI'

die verdeeldheid betrekking had, weten wij niet, maar wèl dat de voor-
zitter kort na de officiële erkenning van de Mohammadijak en de Nahdat
al' Oelama (die menigmaaloverhoop hadden gelegen) aftrad en dat de
Miai vervolgens eind oktober werd ontbonden.

De Miai was geen politieke organisatie geweest - Islamietische voor-
mannen vroegen onmiddellijk of deze dan nu opgericht mocht worden.
Dat paste niet in de concepties van het Japans militair bestuur: voorzover
Indonesiërs politiek-actief waren, mochten zij raad geven, meer niet, en
dit beginsel werd nu ook op de Moslems toegepast: op 22 november
werd in Djakarta onder voorzitterschap van prof. Djajadiningrat de
Adviesraad van Indonesische Moslems opgericht: de Madjelis Sjoero Moes-
lemin Indonesia (merkwaardig dat in deze naam wèl het begrip' Indonesia'
mocht voorkomen!) oftewel de Masjoemi, en die Masjoemi dient men niet
als een raad, een college, te zien maar als een beweging, in feite als de
nieuwe Islamietische 'partij' op Java, die uiteindelijk een Indonesië wens-
te waarin slechts de Islam getolereerd zou worden.

Aangezien kort tevoren bekend was gemaakt dat de Japanners een
inheems militair korps op Java zouden gaan vormen, de Feta (straks meer
hierover), begon de Masjoemi, die bepaald meer wilde doen dan alleen
maar adviezen opstellen, met verlof te vragen om zelf ook, onder Japans
toezicht en met Japanse hulp, een militair korps te mogen vormen; dat
verzoek werd door het militair bestuur afgewezen maar het bestuur was
overigens in tal van opzichten de Masjoemi terwille. De nieuwe organi-
satie mocht in elke residentie alsmede in de vier vorstenlanden eigen
bureaus oprichten en die bureaus waren het welke het toezicht op de
kiaji's en oelama's en de supervisie over de moskee-functionarissen goed-
deels van de regenten en de vorsten overnamen. 'The Islamic movement',
constateert Benda, 'thus gained entry into the administrative system oj the
island' I: een gebeuren dat zowel door de inheemse bestuursaristocratie
als door de meeste nationalisten met misnoegen werd gadegeslagen.

De Masjoemi moest voor de Japanse gunsten een prijs betalen: er
werden bijeenkomsten gehouden waarin tot steun aan de Japanse oor-
logvoering werd opgeroepen, en in de moskeeën werden gebeden gezegd
voor Japans overwinning. Ook werd door de Masjoemi een aparte bewe-
ging opgericht die onder verwijzing naar de Koran de inheemse land-
bouwers aanspoorde, zich aan hun afleveringsplicht te houden.

Had dat laatste enig effect? Wij betwijfelen het en het is in elk geval
een feit dat in de (in hoofdstuk 7 vermelde) dorpsopstanden op West-

1 A.v., p. 163.
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