
DE 'POETERA' AAN HET WERK

nisatie en een jeugdorganisatie opgericht en had getracht (vooral Hatta
had zich daar moeite voor gegeven), het aantallandbouwcoöperaties uit
te breiden - in al die gevallen was het militair bestuur prompt overgegaan
tot de vorming van door japanners geleide verbanden, hetgeen het einde
had betekend van wat de Poetera had trachten op te bouwen. De Poetera
oprichtend, was het vooral van Soekarno en Hatta het doel geweest om
op java een brede, duidelijk gestructureerde nationalistische beweging te
doen ontstaan - dat was hun goeddeels onmogelijk gemaakt. De Poetera
toelatend, was het van het japanse militaire bestuur het doel geweest,
meer steun te verkrijgen voor de japanse oorlogvoering door middel van
een 'van boven af opgelegde unificatie' - ook dat was goeddeels mislukt.
Eind maart '43, twee weken na de oprichting, had het japanse Intelligence-
bureau in Bandoeng de niet van overgroot optimisme getuigende ver-
wachting op schrift gesteld dat het 'vijf of tien jaar zal duren voordat de
oogst van deze nieuwe beweging kan worden binnengehaald'l - nu,
zoveel tijd wilde het japans militair bestuur zich niet gunnen en boven-
dien bleek de pro-japanse propagandistische actie welke de Poetera ont-
plooide, steeds minder effectief te worden.

Wat te doen met de Poetera? Omtrent het beraad dat dienaangaande
aan de top van het japanse bezettingsbestuur is gevoerd, hebben wij geen
gegevens maar wij nemen aan dat figuren als Harada, Koboehoe en
jamamoto zich bewust zijn geweest van het feit dat opheffing van de
Poetera Soekarno, Hatta, Dewantoro en Mansoer als een zware slag zou
treffen - wat Soekarno, de belangrijkste hunner betrof, kon men die slag
verzachten door hem ook in een nieuwe organisatie een naar buiten toe
eervolle plaats te geven. Zou hij weigeren? Dat werd niet verwacht. Ook
een nieuwe organisatie zou immers doelstellingen nastreven waarvan
Soekarno publiekelijk had verklaard dat hij er zijn leven voor veil had.
Hoe dat alles zij, in december '43 werd aan de vier leiders van de Poetera
meegedeeld dat hun organisatie vervangen zou worden door een, waar-
toe, in tegenstelling tot de Poetera, ook inheemse bestuursambtenaren,
Chinezen, Arabieren en Indische Nederlanders zouden kunnen toetreden
en waarin alle bestaande organisaties zouden opgaan. Hoe zou die nieuwe
organisatie heten? De Poetera-Ieiders drongen er op aan dat het begrip
'Indonesië' in de naam zou voorkomen, maar dat werd door het japans
militair bestuur geweigerd: het moest de Djau/a Hokokai worden, de
Organisatie voor Dienstbaarheid van fava - het enige dat de Poetera-
leiders wisten te bereiken, was dat het begrip 'java' in de Indonesische

I Beppan-Bandoeng: Rapport, 24 maart 1943 (IC,S 798).

943


