DE ‘POETERA’ OPGEHEVEN

een hoofdkantoor en een aantal regionale bestuurders) die propaganda-
bijeenkomsten belegde — de Djawa Hokokai dient men te zien als een
vereniging van individuele personen. In Japan waren in ’40 alle daar
bestaande maatschappelijke organisaties, zoals de politieke partijen, de
vrouwen- en de jeugdorganisaties, opgegaan in het Verbond ter onder-
steuning van het keizerlijk bewind — precies zulk een overkoepelende
eenheidsorganisatie moest de Djawa Hokokai worden. Zij werd daartoe
tegelijkertijd aan de top en aan de basis opgebouwd.

De drie belangrijkste functies in deze Hokokai werden door Japanners
ingenomen: generaal Koboehoe werd president, kolonel Jamamoto vice-
president en Harada’s adviseur Hajasji voorzitter van de Raad van Advies.
Onder Koboehoe en Jamamoto fungeerde een bureau waarvan Soekarno
directeur werd — Hatta moest met de functie van vice-voorzitter van de
Raad van Advies tevreden zijn.

De nieuwe organisatie ging op I maart ’44 van start met een pompeuze
proclamatie van generaal Koboehoe' die aldus luidde:

‘Op deze dag waarop de komst van het keizerlijk leger op Java feestelijk wordt
herdacht, maak ik als president van de Djawa Hokokai hierbij plechtig bekend dat
de Djawa Hokokai is opgericht, steunend op de, de dood trotserende, vastbera-
denheid van haar zorgvuldig uitgezochte leden en op de verwachtingen van Java’s
vijftig miljoen bewoners.

Met de oprichting van de Hokokai is de met alle kracht ingezette opmars van
Java’s vijftig miljoen bewoners, die zich op een beslissend slagveld van de
Groot-Oost-Aziatische Oorlog bevinden, mateloos versterkt en geperfectio-
neerd. Met vertrouwen kijken wij uit naar de overwinning.

De Hokokai is onlosmakelijk verbonden met de verschillende onderdelen van
het militair bestuur en al haar leden zweren dat zij de ontwikkeling van dat
bestuur zullen bevorderen door hun vastberadenheid en hun trouwe dienstbaar-
heid, zulks teneinde in deze heilige oorlog de overwinning te behalen.’

De taken die de Hokokai diende na te streven, waren min of meer
dezelfde als die van de Poetera welke wij eerder weergaven. Van belang
was nog dat in de statuten? gezegd werd dat men, als men veertien werd,
lid van de Hokokai kon worden. ‘De leden’, aldus artikel 4, ‘zullen in
hoofdzaak Japanners en inheemsen’ (niet: ‘Indonesiérs’!) ‘zijn, mét som-
mige Chinezen en Indo-Europeanen.” Uit die statuten bleek dan verder
dat de Hokokai afdelingen zou krijgen in elke residentie, elk district, elk

! Tekst: Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents, bp.
145. % Tekstin av., p. 148-38.
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