VAN STARKENBORGH'S BEZORGDHEID

evenwel, die een bij uitstek zachtmoedige indruk maakte, was het soms
tot uitbarstingen van een woeste aggressiviteit gekomen. De angst voor
zulk een uitbarsting was nimmer geheel afwezig geweest — versterkt was
zij uiteraard telkens wanneer het plaatselijk tot ernstige ongeregeldheden
was gekomen. Dergelijke ongeregeldheden waren in de periode tussen
de twee wereldoorlogen heel weinig frequent geweest maar wij willen
er aan herinneren dat de communistische opstanden waartoe het eind ’26
in delen van Java en begin '27 op West-Sumatra was gekomen, Welter,
de latere minister van kolonién, in zijn memoires deden schrijven: ‘Nooit
heb ik het precaire van onze positie als leiders van een miljoenenvolk zo
sterk gevoeld als in die dagen. Even een rimpeling in het anders zo
roerloze vlak van de inheemse maatschappij en de grondslagen van het
Nederlands gezag trilden in delen van Java en West-Sumatra.’! Voorts
herinneren wij er aan dat het gouvernement de militaire vorming en de
bewapening van grote aantallen inheemsen steeds had afgewezen omdat
het beducht was dat het die aantallen niet in de hand zou kunnen houden.
Daarom was het in de Eerste Wereldoorlog niet gekomen tot de vorming
van een grote inheemse militie die door sommigen was bepleit, en mede
daarom was de inheemse militie waartoe midden ’41 besloten was,
beperkt gehouden. Zeker, daarbij hadden ook het gebrek aan instructeurs
en het tekort aan wapens een rol gespeeld, maar bij de gouverneur-
generaal hadden, zei hij later aan de Enquétecommissie ‘Regeringsbeleid
1940—-1945’, ook ‘andere argumenten’ gegolden:

‘Tk heb mijzelf altijd afgevraagd: waar zou de veiligheid van het gezag zijn,
wanneer men een groot militieleger had, waarin . . . allerlei propaganda mogelijk
zou zijn? Zou zo'n leger de steunpilaar van het gezag kunnen zijn? Dit zou, als
het was uitgesproken, in Indié geen prettige indruk maken. Aangezien het niet
nodig was in die zin te spreken, is het niet zo gezegd’? —

gedachtis het wel. Nederland was de basis van waaruit het koloniaal gezag
in de archipel naar binnen en naar buiten moest worden gehandhaafd
— die basis was klein en ze was ver van Indié verwijderd.

Japan lag dichterbij en Japan was een grote mogendheid.

Dat was een van de factoren waarom de Japanners geen bezwaar
hadden tegen versterking van de weerbaarheid der Indonesiérs. Er waren
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