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er meer. Van meet af aan wilden zij de inheemse samenleving brengen
tot een aanvaarding van Japans leiderschap (men denke aan de AAA-actie)
en dat geschiedde terwijl een oorlog gaande was. De inheemse pers en
de radio werden dus ingeschakeld in de schetterende Japanse oorlogspro-
paganda en de radio-uitzendingen konden niet alleen gevolgd worden
door diegenen die een toestel hadden, maar zij klonken op Java ook uit
de enkele duizenden luidsprekers (de 'zingende torens') die in alle steden
en grotere plaatsen waren opgesteld. Bovendien beseften de Japanse
bevelhebbers al in een vroeg stadium dat zij op militair gebied Indone-
sische helpers nodig hadden: hulpsoldaten, heiho's, die vooral gebruikt
konden worden voor de taken die bijvoorbeeld bij de Amerikaanse
strijdkrachten door het Service Corps (voor het leger) en de Civil Battalions
(CB's) oftewel de Sea bees (voor de marine) werden uitgevoerd, zoals het
aanleggen van wegen, het maken van depots, het lossen van militaire
voorraden, het transport naar de gevechtszones. In een iets later stadium
werd besloten, op Java formaties op te richten die, zij het veelal met
primitieve middelen, rechtstreeks aan de militaire strijd zouden kunnen
deelnemen. Ook kwam het er tot de vorming van twee grote korpsen
waarvan men het ene als een hulppolitie dient te zien: de Keibodan, en
het andere, de Seinendan ('het Jeugdkorps'), als een soort Arbeidsdienst.
Honderdduizenden traden tot die twee korpsen toe, hetgeen om te
beginnen betekende dat zij door Japanse militairen werden gedrild - die
dril evenwel strekte zich ook tot veel grotere groepen uit, namelijk tot
alle schoolgaande jongeren, waarmee in het gehele onderwijs een mili-
taristisch element werd gebracht.

Daar willen wij eerst bij stilstaan.

*

In Japan hadden, zoals wij in ons vorige deel vermeldden, de strijdkrach-
ten van het midden van de jaren '20 af greep gekregen op het onderwijs.
In '25 was aan alle instellingen van voortgezet en hoger onderwijs een
officier toegevoegd die leiding moest geven aan de eerste militaire
training van leerlingen en studenten; die training was op het lesrooster
geplaatst. Voor een eerste militaire oefening van kinderen die slechts lager
onderwijs hadden gevolgd, werd zorg gedragen doordat in '26 in elke
stadswijk en in elk dorp centra waren opgericht waar jongens die alleen
de lagere school doorlopen hadden, vier jaar lang per week twee uur aan
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