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te houden. Als heiho kregen zij soldij: in de regelongehuwden f 30,
gehuwden f 35per maand, en van die soldij werd, als zij één maand dienst
hadden gedaan, het bedrag voor de daaropvolgende zes maanden als
voorschot uitbetaald: f rSo of f z ro dus - in de inheemse wereld een
groot bedrag, en dus een grote verleiding.'

Aan de ex-militairen van het Knil hadden de Japanse strijdkrachten
niet voldoende: in '43 gingen zij er toe over, ongehuwde Indonesiërs
van zestien tot vijf-en-twintig jaar als heiho aan te werven. Op Java (en
vermoedelijk ook elders) eisten zij daarbij dat de betrokkenen een rede-
lijke kennis hadden van het Japans: zij moesten een half jaar een van de
cursussen voor de Japanse taal met goed succes hebben gevolgd. Er
kwamen toen zoveel candidaten naar voren dat de Japanners diegenen
konden uitkiezen die het Japans het best meester waren. Van dezen werd
overigens slechts een deel tot de heiho-opleiding toegelaten: alleen die-
genen die er robuust uitzagen en die een door een functionaris van het
inheems bestuur afgegeven verklaring van goed gedrag konden overleg-
gen. Velen vielen af, de anderen werden twee maanden lang in een Japans
kampement gedrild en vertrokken vervolgens in groepen naar de stand-
plaatsen van de Japanse eenheden, waaraan zij als heihowaren toegevoegd.

Grote aantallen heiho's zijn op de eilanden gebleven waar zij waren
gerecruteerd, anderen zijn naar elders overgebracht: naar Timor, de
Molukken, Nieuw-Guinea, de eilanden benoorden en beoosten Nieuw-
Guinea, de Philippijnen, Malakka, Birma, Thailand en Frans-Indo-China.
Hoeveel heiho's er in totaal zijn geweest, is niet bekend - de laatste
opperbevelhebber van het Japanse Zestiende Leger, Harada's opvolger
luitenant-generaal Josioetsji Nagano, verklaarde kort na Japans capitula-
tie dat er in augustus' 45 op Java nog bijna vijf-en-twintigduizend en op
Timor nog ca. vijf-en-twintighonderd waren en dat van Java enkele
tienduizenden hei/w's naar elders waren verplaatst, 'op eigen verzoek',
beweerde hij, van wie ca. vijftienduizend nog in leven zouden zijn."

Dat 'op eigen verzoek' was nonsens: heiho's waren in Japanse dienst
en zo min als aan Japanse militairen gevraagd werd of zij er accoord mee
gingen dat zij ver van hun geboortegrond werden ingezet, zo min werd

1 Een Menadonese heiho die midden '44 krijgsgevangen werd gemaakt, verklaarde
dat hij aan boord van het Japanse schip dat hem had vervoerd, van op West-Sumatra
aangeworven heiho's had gehoord dat zij f 65 per maand ontvingen - dezelfde soldij
die eind '44 op Java gegolden schijnt te hebben. Daarentegen verklaarde een Javaanse
ex-heiho na de oorlog dat zijn maandsoldij f 18 had bedragen - wellicht bedoelde de
man dat dat het bedrag was dat hem werd uitbetaald. 2 Nagano's verklaring, begin
okt. 1945, in NI, p. 535·


