
DE 'HEIHO'S'

dat aan de hulpsoldaten gevraagd. Wel hebben zich, schijnt het, op Java
enkele gevallen voorgedaan waarbij heiho's die te horen hadden gekregen
dat zij Java zouden verlaten, uitdrukkelijk weigerden te vertrekken
- diegenen die in die weigerende houding volhardden, werden geëxe-
cuteerd.' Er hebben zich trouwens in Indië ook gevallen voorgedaan
waarbij in de inheemse wereld niet vrijwilligers voor de dienst als heiho's
werden aangeworven maar waarbij door de Japanners dwang werd toe-
gepast. Zo bestond een groep van ca.driehonderd heiho's die in september
'44 op het vliegveld van Sabang werkzaam was, hoofdzakelijk uit jeug-
dige Atjehers, van wie een van elders afkomstige heiho te horen kreeg,
'dat zij gedwongen waren om dienst te nemen; de meesten waren van
de straat opgepikt en opgesloten in de gevangenis te Koetaradja, waarna
zij naar Sabang waren overgebracht."

Het weinige, pijnlijk weinige, dat wij van de behandeling van de
heihds weten, schijnt er op te wijzen dat deze niet beter is geweest dan
die van Japanse militairen van de laagste rang, eerder slechter.

Een Javaanse ex-heiho verklaarde in augustus '463 dat hij midden '43
van de wedono van zijn district te horen kreeg dat hij heiho moest worden
en naar Soerabaja diende te vertrekken.'

'Daar sloot men mij op in een kamp Ik bleef er drie maanden, in welke
tijd ik schuilkelders moest helpen maken Vrije dagen hadden wij niet. De
voeding was voldoende ... Onder het werk werden wij geregeld geslagen als de
Japanners meenden dat wij niet hard genoeg opschoten of als er iets verkeerd
ging. Wij mochten aan onze familie schrijven, wat ik eenmaal heb gedaan, maar
ik heb nooit antwoord ontvangen.

Toen de drie maanden om waren, werden wij met driehonderdvijftig man
naar Ambon overgebracht ... Ook in Ambon werden wij in een kamp opgesloten.
Drie maanden lang moesten wij schepen lossen tegen een maandsalaris van f 65.
Ik ontving echter slechts f 25. De rest werd, zeiden ons de Japanners, overgemaakt
naar Java, maar ik heb nooit een bewijs daarvoor ontvangen." Eenmaal in de week
hadden wij een dag vrij ... De voeding was voldoende ... Onder het werk
werden wij ook hier geregeld geslagen, zelfs erger dan in Soerabaja. Op twee-
honderd man stierven er ongeveer dertig in ons kamp aan dysenterie en beri-beri.
Wij mochten naar huis schrijven, maar ik heb het niet gedaan.'

1 Dat zou in juli '44 in Tjilatjap zijn geschied met acht-en-veertig heiho's. 2 TKR-
Medan, auditeur-militair: p.v.,22 juli 1946,van Moeis, p.2 (IC, 18377). 3 Tekst van
zijn verklaring d.d. 22 aug. 1946:NI, p. 523-24. 4 Tekst van zijn mededelingen: a.v.,
P.524-25. 5 Vermoedelijk bedoelt de man: 'Ik heb daar na terugkeer op Java niets
van gemerkt.'
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