
DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

Een Ambonnese korporaal die heiho was geworden, deelde in augustus
'48 mee dat hij in mei '43 met bijna honderdvijftig andere heiho's van
Ambon naar Palau was verscheept. De groep bleef daar een maand, 'want
velen van ons leden aan dysenterie.' Toen zij in juli te Rabaul aankwam,
kon 'drie-vierde van onze mensen niet lopen vanwege beri-beri. Onder-
weg waren al tien man gestorven.' Te Rabaul moest de groep scheepsla-
dingen lossen - nadien moest zij op Bougainville hetzelfde werk doen.
Als gevolg van de Geallieerde bombardementen kwam zij op dat eiland
tenslotte in een kampement in de bergen terecht.

'Wij kregen geen eten meer van de Jappen, zodat wij genoodzaakt waren om
een tuin aan te leggen voor ons dagelijks levensonderhoud. Maar toen die
kwekerij vruchten afwierp, werden de producten door de Japanners buitgemaakt
... Wij waren genoodzaakt, bladeren en wilde vruchten te eten, zodat wij diverse
ziekten opliepen. Twee van onze vrienden stierven van honger. Omdat er geen
andere uitweg meer was, gingen wij saboteren. Toen dit door de Jappen werd
ontdekt, schoten zij negen onzer vrienden dood.'

Van Witsens schatting is dat van de ca. vijftienduizend ex-Knil-
militairen die op Java heiho geworden zijn, ongeveer de helft is omge-
komen. Hoevelen van de tienduizenden anderen die heiho werden, er het
leven bij hebben ingeschoten, is niet bekend.

Aan dit alles willen wij nog toevoegen dat blijkens de al aangehaalde
verklaring van generaal Nagano, van de ca.vijf-en-twintigduizend heiho's
die zich op de dag waarop Japans capitulatie aangekondigd werd,
15 augustus '45, op Java bevonden hadden, acht dagen later slechts ca.
vijftienduizend formeel uit hun dienstverband konden worden ontsla-
gen. Omstreeks tienduizend waren er vandoor gegaan. Dat was tekenend
geweest voor de mate waarin de Japanners de greep op de heiho's verloren
hadden. Al deze hulpsoldaten waren overigens niet gewapend; wèl
hadden zij militaire scholing ontvangen - dat kon van belang zijn, zodra
de Republiek er toe zou overgaan, eigen strijdkrachten op te richten.

*

Twee grote, door de Japanners op Java gevormde korpsen hebben wij
genoemd, waartoe honderdduizenden toetraden: de Keibodan en de Sei-
nendan. Dat tot de oprichting van die korpsen was besloten, werd door
generaal Harada op 29 april '43 (Hirohito's verjaardag) bekendgemaakt.
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