DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

geweren, er zijn er ook die zich oefenen in een stormaanval op vijande-
lijke linies . .. De meisjes nemen aan alles deel tot aan het paardrijden
toe.”!

Op de korpsen die wij tot dusver noemden, hadden de nationalisten geen
invloed — het kan wel niet anders of Soekarno, Hatta en anderen hebben
in ’43 en in de eerste helft van '44 met lede ogen aanschouwd dat een
deel van de weetbare Indonesische jeugd op Java in een geest werd
geoefend die de hunne niet was, en wij houden het voor waarschijnlijk
dat zij er bij het Japans militair bestuur herhaaldelijk op hebben aange-
drongen dat 66k een semi-militair korps zou worden gevormd dat de
nationalistische beweging als het hare zou mogen beschouwen. Noch
over wat zich dienaangaande in Indonesische, noch over wat zich in
Japanse kringen heeft afgespeeld, zijn nadere gegevens beschikbaar — een
feit is intussen dat generaal Harada er midden ’44 mee accoord ging dat
dat door de nationalisten gewenste korps tot stand kwam: de Barisan
Pelopor, het Voortrekkerskorps. Dat men dit als een formatie van de
nationalisten dient te zien, blijkt in de eerste plaats uit het feit dat de
verklaring die haar leden moesten afleggen (een verklaring die pas na
lang touwtrekken door de Japanners was aanvaard)?, een uitdrukking was
van de nationalistische ideologie:

“Wij zullen trouw blijven aan de beginselen dat wij alle Indonesiérs tot één
volk willen vormen, met één land en één taal. Wij zullen voor de verwezenlijking
en het behoud van Indonesi&’s onafhankelijkheid alle offers brengen. Wij zullen
onze nationale vlag, het rood-wit, en ons volkslied, het Indonesia Raya, verdedigen
en in ere houden.’

Uiteraard mocht dat pas gezegd worden, nadat Japan in beginsel
Indonesi& de ‘onafhankelijkheid’ had toegezegd en nadat verlof was
verleend tot het gebruik van de rood-witte vlag en het Indonesia Raya
— dat gebeurde in verband met de verklaring van minister-president
Koiso, 7 september '44. Een week later kwam op Java de Barisan Pelopor
tot stand. Soekarno werd er de commandant van, vice-commandanten

! Asia Raya, 11 aug, 1945, in NI, p. s33. * Tekst in Kanahele, p. 166.
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