DE AANLOOP TOT DE REPUBLIEK

moeten worden genomen. Op zijn best waren het optelsommen van de
cijfers die aan de Japanners waren verstrekt door Indonesische functio-
narissen die elk een goed figuur wilden slaan; ook waren die Japanners
er, dunkt ons, niet te goed voor om van hun kant tot overdrijving over
te gaan: dat was goed voor de propaganda op Java en hoge cijfers zouden
bovendien hun naam in Tokio ten goede komen. Dat neemt niet weg
dat (aldus onze tweede veronderstelling) inderdaad op Java in het ver-
band van de Seinendan, de Barisan Brani Mati en de Barisan Pelopor grote
groepen jongeren in Japanse geest zijn gevormd, waarbij de meest
weerbaren zich innerlijk gingen voorbereiden op daadwerkelijke strijd
— een strijd evenwel waarvoor de Japanners hoogstens aan de Barisan
Brani Mati enkele wapens konden afstaan. Onze derde veronderstelling
is dat de propaganda over de korpsen die de Japanners zowel in de pers
als in de radio lieten bedrijven, op vele Javanen weinig indruk heeft
gemaakt. Die propaganda getuigde van een fanatieke, overspannen strijd-
vaardigheid, maar vele Javanen wisten heel wel dat geen moderne oorlog
te voeren, laat staan te winnen viel zonder moderne wapens; dat die
schaars waren, kon men met eigen ogen zien. Bovendien was van 43 af
op Java grote scepsis gegroeid ten aanzien van alle Japanse aankondigin-
gen — geen dag ging voorbij waarin niet aan de ‘Groot-Oost-Aziatische
Welvaartssfeer’ gerefereerd werd, maar in 44 en ’4§ geen dag ook waarin
men niet de toenemende armoede kon constateren en vernam dat mensen
van honger omkwamen. De twijfel ten aanzien van de Japanse propa-
gandistische beweringen had zich van ’43 af (het was al gebleken bij de
AAA-actie), geuit in grapjes, woordspelingen, rijmpjes — zij zijn niet
systematisch verzameld, maar wij achten het van betekenis dat Indische
Nederlanders in ’45 in Malang een Indonesisch rijmpje opvingen dat in
Nederlandse vertaling luidt!

‘Petjes van stro
houten geweren
Amerika komt
jullie 'm smeren.’

*
Naast de formaties, welke wij tot dusver noemden, werden er op Java

! Tekst in Harryet Marsman-van Deventer: Meer dan alles . . . Verhalen van een
plantersvrouw over haar leven en werken in het voormalig Nederlands-Indié (1985), p. 68.
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